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“In resurrectione tua, Christe, coeli et terra laetentur! - Lạy 
Chúa Ki-tô, trong sự phục sinh của Chúa, trời và ñất hân hoan vui 
mừng ” (Phụng vụ Giờ Kinh). 

nh chị em của Rô-ma và của   
toàn thế giới thân mến ! 

Sáng Phục Sinh ñã thuật lại cho 
chúng ta lời loan báo xa xưa và 
vẫn luôn mới mẻ: Chúa Ki-tô ñã 
phục sinh! Âm vang của biến cố 

A 
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này, khởi ñi từ Giê-ru-sa-lem cách 
ñây 20 thế kỷ, tiếp tục vang vọng 
trong Giáo Hội ñang gìn giữ sống 
ñộng trong tâm hồn của mình 
niềm tin mạnh mẽ của Đức Ma-ri-
a, Mẹ của Chúa Giê-su, ñức tin 
của Ma-ri-a Ma-ñác-la và của các 
phụ nữ khác là những người ñầu 
tiên ñã nhìn thấy ngôi mộ trống, 
ñức tin của Phê-rô và của các 
Tông ñồ khác. 

Cho ñến hôm nay, ngay cả 
vào thời kỳ của các phương tiện 
truyền thông siêu công nghệ kỹ 
thuật, ñức tin của các Ki-tô hữu 
ñược ñặt cơ sở trên lời loan báo 
này, trên chứng tá của các anh chị 
em ñã nhìn thấy trước tiên tảng 
ñá ñược lăn ra và ngôi mộ trống, 
rồi các sứ giả bí nhiệm ñã chứng 
thực rằng Chúa Giê-su, Đấng Chịu 
Đóng Đinh, ñã sống lại; tiếp ñến, 
chính Ngài, là Thầy và là Chúa, 
ñang sống và có thể sờ thấy, ñã 
hiện ra cho Ma-ri-a Ma-ñác-la, cho 
hai môn ñệ  trên ñường về làng 
Emmaus, (và) sau cùng, cho tất 
cả nhóm 11 ñang tụ họp tại Nhà 
Tiệc Ly (x. Mc 16, 9-14). 

Sự phục sinh của Chúa Ki-tô 
không phải là hoa trái của một lối 
suy lý, của một kinh nghiệm thần 
bí: nó là một biến cố, chắc chắn 
vượt quá lịch sử, nhưng lại diễn ra 
vào một thời ñiểm cụ thể của lịch 

sử và ñể lại nơi lịch sử một dấu 
vết bất khả xóa nhòa. Ánh sáng 
ñã từng làm lóa mắt các lính canh 
mồ Chúa Giê-su ñã xuyên qua thời 
gian và không gian. Đó là một ánh 
sáng khác biệt, thần linh, ñã xé 
tan bóng tối sự chết và ñã ñưa 
vào trong thế giới ánh rạng ngời 
của Thiên Chúa, ánh rạng ngời 
của Chân Lý và Thiện Hảo. 

Vào mùa Xuân, như các tia 
sáng mặt trời làm mọc lên và hé 
nở các chồi non trên những cành 
cây, thì cũng thế, sự tỏa sáng phát 
xuất từ sự phục sinh của Chúa Ki-
tô mang lại sức mạnh và ý nghĩa 
cho mọi hy vọng của con người, 
cho mọi mong ñợi, khao khát, dự 
phóng. Bởi ñó, hôm nay toàn thể 
vũ trụ hân hoan vui mừng, tham 
dự vào mùa Xuân của nhân loại, 
mà ñang trở thành người diễn ñạt 
bài thánh thi ca tụng thầm lặng 
của công trình tạo dựng. Bài 
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Alleluia phục sinh, ñang vang lên 
trong Giáo Hội lữ hành trên thế 
giới, diễn tả niềm hân hoan vui 
sướng âm thầm của vũ trụ, và 
nhất là khát vọng mãnh liệt của 
mọi tâm hồn con người chân thành 
mở ra cho Thiên Chúa, hơn nữa, 
biết ơn vì lòng nhân từ của Ngài, 
vẻ ñẹp và chân lý vô tận của Ngài. 

“Lạy Chúa Ki-tô, trong sự 
phục sinh của Chúa, trời và ñất 
hân hoan vui mừng”. “Các tầng 
trời” ñáp lại lời mời gọi ca ngợi này 
ñang ñược ngân lên hôm nay từ 
giữa lòng Giáo Hội: lớp lớp thiên 
thần, các thánh và các chân phúc 
ñồng thanh hợp nhất với lời tán 
dương của chúng ta. Trên trời, tất 
cả ñều là bình an và hân hoan vui 
mừng. Nhưng thật bất hạnh thay 
dưới thế lại không như thế! Ở ñây, 
trong thế giới này, bài ca Alleluia 
phục sinh vẫn còn tương phản với 
những tiếng rên siết và những 
tiếng kêu than từ nhiều hoàn cảnh 
ñau khổ khác nhau: sự khốn khổ, 
ñói khát, bệnh tật, chiến tranh, 
bạo lực. Tuy nhiên, chính vì ñiều 
ñó mà Chúa Ki-tô ñã chết và phục 
sinh! Hôm nay, Ngài cũng ñã chết 
vì tội lỗi của chúng ta, và Ngài 
cũng ñã phục sinh ñể cứu chuộc 
lịch sử hôm nay của chúng ta. Bởi 
thế, sứ ñiệp của tôi muốn nối kết 
với mọi người và, như lời loan báo 

ngôn sứ, cách riêng các dân tộc và 
các cộng ñoàn ñang chịu một thời 
gian thương khó, ñể Chúa Ki-tô 
phục sinh mở ra cho họ con 
ñường tự do, công lý và hòa bình. 

Trước hết, ước gì trái ñất 
tràn ngập ánh sáng của Đấng 
Phục Sinh có thể hân hoan vui 
mừng! Ước gì ánh rạng rỡ của 
Chúa Ki-tô cũng ñạt tới các dân 
tộc vùng Trung Đông, ñể ánh 
sáng của hòa bình và của phẩm 
giá con người chiến thắng bóng tối 
chia rẽ, hận thù và bạo lực. Ước gì 
ở Libya việc ngoại giao và ñối 
thoại thay chỗ cho các vũ khí và 
ước gì, trong hoàn cảnh xung ñột 
hiện nay, việc tiếp cận các trợ giúp 
nhân ñạo cho tất cả những ai 
ñang chịu những hậu quả của các 
cuộc xung ñột cần ñược ưu tiên. 
Ước gì nơi các nước của Bắc Phi 
Châu và của Trung Đông, mọi 
công dân – và cách riêng các bạn 
trẻ – vận dụng tất cả ñể thăng 
tiến công ích và ñể xây dựng một 
xã hội nơi mà sự ñói nghèo cần 
ñược chinh phục và mọi chọn lựa 
chính trị ñược gợi hứng bởi lòng 
tôn trọng nhân vị. Đối với nhiều 
người lưu vong và với những 
người tị nạn ñến từ các nước Châu 
Phi và bị bó buộc ñể lại những tình 
cảm yêu quý nhất của họ, ước gì 
tình liên ñới của mọi người ñược 
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biểu lộ; ước gì những người thiện 
chí ñược soi sáng ñể mở tâm hồn 
mình cho việc tiếp ñón, ñể bằng 
cách liên ñới và dàn xếp, việc ñáp 
lại những như cầu cấp bách của 
nhiều anh em là khả thể; ước gì 
những khích lệ và cảm kích của 
chúng ta ñạt ñến những ai ñang 
tiêu hao chính mình bằng những 
nỗ lực quảng ñại và ñang mang lại 
những chứng ta mẫu mực theo 
nghĩa này. 

Ước gì việc cùng chung sống 
dân sự giữa dân chúng Bờ Biền 
Ngà có thể ñược ñền bù, nơi mà 
thật cấp bách việc thực hiện một 
con ñường hòa giải và tha thứ ñể 
chữa trị những vết thương sâu xa 
do những cuộc bạo lực gần ñây 
gây nên. Ước gì mảnh ñất Nhật 
Bản có thể tìm thấy sự an ủi và 
niềm hy vọng, ñang khi nó ñương 
ñầu với những hậu quả thê thảm 
của trận ñộng ñất gần ñây, cũng 
như các nước mà trong suốt những 
tháng vừa qua ñã chịu những thiên 
tai gây ra ñau ñớn và lo âu. 

Ước gì trời và ñất hãy hân 
hoan vui mừng vì chứng tá của tất 
cả những ai ñang chịu sự chống 
ñối, hay thậm chí là sự bách hại vì 
ñức tin của họ vào Chúa Giê-su. 

Anh chị em thân mến ! Chúa 
Ki-tô phục sinh ñang tiến bước 

trước mặt chúng ta hướng ñến 
trời mới và ñất mới (x. Kh 21, 1), 
nơi mà cuối cùng chúng ta hết 
thảy ñều sẽ sống như là một gia 
ñình ñộc nhất, như là những 
người con của cùng một Cha. Ngài 
ở cùng chúng ta cho ñến tận thế. 
Chúng ta hãy bước theo Ngài, 
trong thế giới bị tổn thương này, 
ñồng thời hát bài ca Alleluia. 

Trong tâm hồn chúng ta, có 
niềm vui và ñau buồn, trên khuôn 
mặt chúng ta, có nụ cười và nước 
mắt. Đó là thực tại trần thế của 
chúng ta. Nhưng Chúa Ki-tô ñã 
phục sinh, Ngài ñang sống và Ngài 
ñang bước ñi với chúng ta. Chính 
vì thế chúng ta ca tụng và chúng 
ta bước ñi, trung thành với sự dấn 
thân của chúng ta trong thế giới 
này, với cái nhìn hướng về trời. 

Chúc tất cả anh chị em mừng 
lễ Phục sinh với niềm hân hoan ! 

Bonnes Pâques à tous! 

Bê-nê-ñic-tô XVI, Giáo hoàng.  

Tý Linh chuyển ngữ từ bản tiếng 

Pháp từ ZENIT – Message de 

Pâques de Benoít XVI tại 

http://www.zenit.org/article-

27715?l=frenc



TRANG CHUYÊN ĐỀ PHỤNG VỤ 6 

Người Việt Nam chăn bò, chăn 
vịt... thường ñi ñàng sau ñể 
xùa, ñể quát mắng và trên tay 
luôn có cái roi ñể ñập  

 

cho con nào "ngu như bò" ñi 
phá ngang tách bầy. Những 
người chăn bò, chăn vịt... 
chẳng có ai ñi trước cả, vì như 
thế người chăn sẽ ñi một nơi, 
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bò ñi một nẻo. Trái lại, người 
chăn chiên (mục tử) luôn luôn 
cầm gậy ñi ñằng trước ñàn 
chiên, ñàn chiên lặng lẽ ñi theo 
sau: "Chiên tôi thì nghe tiếng 
Tôi, Tôi biết chúng và chúng 
theo Tôi" (Ga 10, 27). Nếu họa 
may chúng ta có gặp người 
chăn chiên ñi ñàng sau, sẽ làm 
cho chúng ta ngạc nhiên và 
thắc mắc, chính lúc ñó là họ 
ñang lùa ñàn chiên vào lò sát 
sinh (lò thịt). 

- Người mục tử luôn ñi 
trước ñàn chiên, trong lòng của 
nguời mục tử mong ước gặp 
ñược những thảm cỏ xanh tươi, 
gặp ñược dòng suối mát và tìm 
ñược bóng mát cho chiên nghỉ 
ngơi. 

- Người mục tử săn sóc 
ñàn chiên, biết từng con một, 
con nào ốm ñau, con nào què 
quặt, con nào lạc ñàn... tất cả 
ñều ñược người mục tử chăm 
chút thương yêu săn sóc vỗ về, 
"lũ chiên con, Người ấp ủ vào 
lòng, bầy chiên mẹ cũng tận 
tình dẫn dắt" (Is 40, 11). 

- Người mục tử ñi cổng 
chính mà vào chuồng chiên, 
chiên quen tiếng người chăn, 
quen hơi người mục tử, "ngồi 

cùng bàn, ăn cùng mâm, ngủ 
cùng giường..." (tiên tri Nathan 
cảnh cáo vua Đa-vid). 

- Người mục tử bảo vệ 
ñàn chiên của mình, gặp thú 
dữ, sói rừng... người mục tử 
liều mạng sống, sẵn sàng chết 
cho ñàn chiên, chiến ñấu ñến 
cùng, không bỏ chạy. Khi ñàn 
chiên lên núi cao rừng rậm, lúc 
xuống thung lũng âm u hiểm 
nguy, người mục tử luôn gắn 
bó với ñàn chiên mình. 

Hình ảnh của người mục 
tử trên làm cho chúng ta liên 
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tưởng ñến các ñấng các bậc 
trong cuộc sống hôm nay: Các 
bậc cha mẹ, thầy cô giáo, linh 
mục, tu sĩ, các trưởng nhóm... 
của các hội ñoàn... 

- Người mục tử của ngày 
hôm nay ít khi ñi bước trước 
trong những ñiều mình muốn 
người khác làm. Các bậc cha 
mẹ bắt con cái ñi lễ, ñi nhà thờ, 
còn mình ở nhà xem tivi, video 
một cách thoải mái; cha mẹ có 
khi chẳng giữ mồm giữ miệng 
lại tập cho con cái chửi thề 
ngày còn ẵm ngửa. Có linh mục 
hô bà con ăn chay cầu nguyện, 
còn mình thì ñi giải trí riêng. Có 
tu sĩ nói tín hữu phải yêu 
thương nhau, còn mình thì 
muốn mắng chửi ai thoải mái 
cho hả cơn giận, tự ái... 

- Có người mục tử chưa 
chăm sóc ñoàn chiên cho ñủ 
nên mới chỉ nhìn ñàn chiên một 
cách chung chung vậy. Con cái 
dốt nát, ñầu cướp ñuôi trộm, xì 
ke ma túy, bố mẹ chưa cần 
theo dõi, cho ñến khi chuyện 
vỡ lở ñành chịu vậy. Tín hữu 
ốm ñau bệnh tật, tai nạn, gia 
ñình tan vỡ, chết chóc... nhưng 
rà mãi chưa bắt ñược "tần số" 
của linh mục. 

- Người mục tử vặn vẹo, 
giả dối, ẩn nấp, che ñậy những 
xấu xa của mình ñể ñánh lừa 
người khác, một cuộc sống xa 
cách, xa lạ với mọi người... 
không dám sống trung thực, 
bộc bạch cõi lòng, không có 
một tình yêu tinh ròng... người 
dưới nhìn người trên biết tẩy 
những xấu xa, vụng trộm... thế 
mà cách sống vẫn ra ñiệu bộ 
tốt lành ñạo ñức, khuyên răn 
dạy ñời... Đây là người mục tử 
ñã không ñi vào cửa chính ñể 
vào chuồng chiên. 

- Người mục tử không bảo 
vệ ñoàn chiên của mình là 
người mục tử còn ñứng lặng 
nhìn hoặc làm ngơ, trước 
những làn sóng xâu xa xâm 
nhập vào cộng ñoàn, vào gia 
ñình. Những phim ảnh, báo chí 
xếp vào loại tồi, hạ ñẳng, 
những ñồi phong mỹ tục mọi 
rợ, mất cả nhân phẩm con 
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người xâm lấn ñàn chiên. 
Nhưng các bậc cấp trên vẫn 
không lên tiếng nói, không 
ngăn cản hay cũng không ñủ 
sức mà ngăn cản ñược, hoặc 
cũng không có sức ñể lôi kéo 
cho cấp dưới nhận ra ñiều 
thiện. 

Chúng ta hết sức thông 
cảm với người mục tử của thời 
ñại mới ngày hôm nay: Các ngài 
có thể quá vất vả với những 
công việc thường ngày hoặc 
chính các ngài cũng bị lôi kéo 
do não trạng thực dụng, do 
những phương tiện kỹ thuật 
khoa học phát triển ñến chóng 
mặt, do báo chí truyền thông ào 
ạt, do tính thèm muốn hưởng 
thụ tối ña... Như thế thì người 
mục tử ñành bó tay sao? 
Không, người mục tử có một 
ñiều duy nhất ñể trở thành 
người mục tử ñích thực của thời 
ñại này, một ngôn sứ mới, ñó là 
kết hợp mật thiết với Vị Mục Tử 
Tối Cao, hòa tan vào Ngài trong 
xương máu, trở nên ñồng hình 
ñồng dạng với Đấng ñã dám tự 
xưng mình: "Tôi chính là Mục 
Tử nhân lành. Tôi biết chiên của 
tôi và chiên của tôi biết tôi" (Ga 
10, 14). Người mục tử nói ñược 

như thánh Phao-lô: "Tôi sống, 
nhưng không còn phải là tôi, 
mà là Đức Ki-tô sống trong tôi" 
(Gl 2, 20). 

Đàn chiên hôm nay ñánh 
hơi rất nhạy bén, chúng biết 
ngay ñược mục tử nào là mục 
tử thật, mục tử nào là mục tử 
giả. Với những lý thuyết văn 
hoa, sáo ngữ rỗng tuếch, ñiệu 
bộ giả hình, quyền uy lãnh 
chúa, ham mê của cải vật chất, 
tình tang vụng trộm... Người 
mục tử ñó làm cho ñàn chiên 
ngỡ ngàng, ngơ ngác, tan tác, 
thất vọng, lạnh lùng, xót xa... 

Người mục tử hôm nay 
hơn bao giờ hết luôn luôn cần 
những lời cầu nguyện của mọi 
người ñể các vị nhận biết mình, 
nhận biết Chúa. 

Lạy Chúa, xin cho con biết 
Chúa, xin cho con biết con � 
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Nguyễn Chính Kết 

 

iệc Đức Ma-ri-a ñến thăm bà 
Ê-li-sa-bét ñã ñược thánh sử 

Lu-ca ghi lại như sau: 

“Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên 
ñường vội vã, vào một thành 
thuộc chi tộc Giu-ña. Bà vào nhà 
ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-
sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe  

 

tiếng bà Ma-ri-a chào, thì ñứa con 
trong bụng nhảy lên, và bà ñược 
tràn ñầy Thánh Thần, liền kêu lớn 
tiếng và nói rằng: “Em ñược chúc 
phúc hơn mọi người phụ nữ, và 
người con em ñang cưu mang 
cũng ñược chúc phúc. Bởi ñâu tôi 
ñược thân mẫu Chúa tôi ñến với 

V 
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tôi thế này? Vì này ñây, tai tôi vừa 
nghe tiếng em chào, thì ñứa con 
trong bụng ñã nhảy lên vui sướng. 
Em thật có phúc, vì ñã tin rằng 
Chúa sẽ thực hiện những gì Người 
ñã nói với em ”. (…) Bà Ma-ri-a ở 
lại với bà Ê-li-sa-bét ñộ ba tháng, 
rồi trở về nhà  (Lc 1, 39 - 45. 56). 

1. Tình thương ñược biểu lộ 
thành hành ñộng của Đức 
Ma-ri-a  

Khi truyền tin cho Đức Ma-ri-
a, sứ thần cho biết bà Ê-li-sa-
bét ñã mang thai ñược 06 
tháng. Sự việc này chắc chắn 
chỉ có hai vợ chồng Da-ca-ri-a 
và Ê-li-sa-bét biết với nhau. Hai 
ông bà không thể ngờ ñược 
nay lại có thêm Ma-ri-a cũng 
biết khi thấy Ma-ri-a ñến thăm. 

Điều ñáng ta suy nghĩ là thái 
ñộ của Ma-ri-a: Vừa nghe sứ 
thần truyền tin cho biết bà Ê-li-
sa-bét có thai ñược 06 tháng, 
Ma-ri-a liền “lên ñường vội vã” 
ñến thăm bà, ñang khi chính 
mình cũng bắt ñầu mang thai. 
Người trong thời kỳ ñầu mang 
thai như Đức Ma-ri-a lúc ấy 
thường có triệu chứng mỏi 
mệt, buồn nôn, khó chịu, dễ 
buồn bực, v.v…  

Thánh Lu-ca cho biết nhà bà 
Ê-li-sa-bét ở “một thành thuộc 

chi tộc Giu-ña”, tức vùng Giu-
ñê ở miền Nam Do-thái, ñang 
khi Ma-ri-a ở làng Na-da-rét 
thuộc vùng Ga-li-lê ở miền Bắc. 
Như vậy, hành trình của Ma-ri-
a phải dài trên 100km, qua 
nhiều vùng ñồi núi. Hành trình 
ấy chắc chắn phải vất vả ñối 
với một phụ nữ có thai như 
nàng. Điều ñó cho thấy Ma-ri-a 
yêu qúy chị họ mình biết 
chừng nào. Sự yêu qúy ấy 
không phải chỉ do cảm tình tự 
nhiên, mà còn do tình yêu 
thương mà nàng ñối xử với tất 
cả mọi người (x. Lc 1, 39 - 45). 

Nếu Ma-ri-a không ñến thăm 
thì bà Ê-li-sa-bét thì chẳng 
trách nàng ñược, lý do là bà ấy 
ñâu biết rằng Ma-ri-a biết bà 
mang thai. Vả lại nàng có lý do 
chính ñáng ñể không ñến thăm 
bà, vì chính nàng cũng ñang 
mang thai mà ñường xá lại xa 
xôi. Nhưng chính tình thương 
tràn ngập tâm hồn Ma-ri-a ñã 
thúc ñẩy nàng ra ñi. Và cũng 
chính vì Ma-ri-a là Mẹ của Đức 
Giê-su, hiện thân của tình yêu 
Thiên Chúa. nên giàu tình 
thương như thế. 

2. Thăm viếng là ñem niềm 
vui và chính Đức Ki-tô ñến 
cho người khác  
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Đến thăm Ê-li-sa-bét, Ma-ri-a 
không chỉ ñến với tình yêu chân 
thật của mình, mà còn ñem 
Đức Giê-su ñến với mẹ con bà. 
Vì thế, không chỉ bà Ê-li-sa-bét 
vui mừng, mà hài nhi Gio-an 
trong bụng bà cũng vui theo, 
vui ñến nỗi phải “nhảy lên” 
trong bụng mẹ. Chắc chắn vì 
Ma-ri-a mang Chúa ñến, nên 
niềm vui của bà Ê-li-sa-bét và 
hài nhi mới tăng lên một cách 
lạ thường như thế. Sự hiện diện 
của Ma-ri-a cùng với bào thai 
Giê-su còn biến ñổi hai mẹ con 
bà Ê-li-sa-bét, khiến hai người 
ñược tràn ñầy Thánh Thần. 

Đến thăm không chỉ là một 
phương cách biểu lộ tình yêu và 
sự quan tâm, mà còn là một dịp 
thuận lợi ñể ñem Chúa ñến cho 
người mình yêu thương. Khi ta 
ñến thăm ai do tình thương thúc 
ñẩy, lúc ấy ta có Chúa trong lòng. 
Lúc ấy ñến thăm họ chính là ñem 
Chúa ñến cho họ. Tình thương 
của ta sẽ giúp họ cảm nhận ñược 
Chúa ở trong ta, và nhờ ñó họ 
ñược biến ñổi, ñược lãnh nhận 
niềm vui, sức mạnh, hạnh phúc, 
và nhiều ơn lành khác từ Thiên 
Chúa. Nhờ Chúa cùng ñến với ta, 
niềm vui của họ tăng lên gấp bội, 
và họ sẽ nhận lãnh ñược Thánh 
Thần. Chính Thánh Thần sẽ thánh 

hóa, biến ñổi họ nên tốt lành, 
thánh thiện, chứ không phải ta.  

Đem Chúa ñến cho họ, ñó là 
ñiều tốt nhất mà ta có thể làm 
cho họ, nhất là khi họ ñang 
gặp ñau khổ, nghịch cảnh, 
ñang chán nản, thất vọng. Rất 
có thể nhờ ñó, ta kéo họ ra 
khỏi tình trạng ấy, nhờ sức 
mạnh của Chúa ban cho họ 
qua sự thăm viếng của ta. 

Đem Chúa ñến cho người 
mình thăm viếng, không có 
nghĩa là mình phải nói thật 
nhiều thật hay về Chúa cho họ 
nghe. Có những người nói về 
Chúa rất nhiều rất hay nhưng lại 
không có Chúa ở trong mình. 
Chúa là tình thương, mình chỉ 
mang Chúa ñến cho họ, khi 
chính mình thật sự yêu thương 
họ bằng một tình yêu chân 
thực. Đức Ma-ri-a có nói gì về 
Chúa với bà Ê-li-sa-bét ñâu, thế 
mà cả hai mẹ con vui khôn tả! 
Ta chỉ mang Chúa ñến cho 
người khác khi ta muốn làm 
hiện thân của Chúa ñến với họ.  

3. Hãy là hiện thân của Chúa 
khi ñi thăm viếng 

Thiên Chúa yêu thương nhân 
loại vô cùng, nên Ngài ñã ñến 
với con người trong lịch sử, 
cách ñây hơn 2.000 năm, ñể 
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cứu ñộ và ñem hạnh phúc ñến 
cho mọi người và từng người. 
Khi còn tại thế, Ngài ñã ñến 
thăm nhiều người, săn sóc 
nhiều người, cải hóa nhiều 
người, biểu lộ tình yêu thương 
cho nhiều người. Nhưng vì 
nhập thể làm người, Ngài bị 
giới hạn trong không gian và 
thời gian, Ngài chỉ sống tại thế 
có 33 năm, chỉ quanh quẩn 
trong ñất nước Do-thái, và chỉ 
có thể tiếp xúc ñược với một số 
rất ít người. Nhưng tình yêu vô 
biên và phổ quát của Ngài 
khiến Ngài muốn tiếp xúc với 
tất cả mọi người trên trần gian, 
ñể phục vụ, săn sóc họ, từng 
người một. Ngài không thể làm 
ñiều ñó bằng chính thân xác 
của Ngài. Vì thế, Ngài muốn 
nhờ chính ta làm ñiều ấy. Ngài 
muốn trở thành chính bản thân 
ta ñể làm những công việc ấy, 
và ta có thể giúp Ngài ñược 
toại nguyện ý ñó.  

Ngài muốn dùng chính bản 
thân ta ñể thăm viếng những 
người ta quen biết, yêu thương. 
Ngài muốn an ủi, vỗ về, khuyến 
khích, khuyên lơn, cảnh tỉnh họ 
bằng miệng lưỡi của ta. Ngài 
muốn săn sóc, làm việc phục vụ 
họ bằng chính bàn tay của ta. 
Ngài muốn yêu thương họ 

bằng chính trái tim của ta. Ngài 
muốn quan tâm tới họ bằng 
chính tâm trí của ta. Qua ta, 
Ngài muốn biểu lộ tình thương 
vô biên của Ngài cho họ. Muốn 
thế, Ngài mong muốn ta trở 
thành hiện thân của yêu 
thương, thứ yêu thương bằng 
hành ñộng chứ không phải chỉ 
bằng lời nói. Ta có là hiện thân 
của tình thương, thì ta mới trở 
nên hiện thân của Ngài. Và 
chính lúc ấy, ý muốn của Ngài 
là yêu thương phục vụ họ mới 
ñược thỏa mãn hoàn toàn.  

Vấn ñề là ta có muốn trở nên 
hiện thân của Ngài hay không. 
Ngài không bao giờ muốn ép 
buộc ta, thúc bách ta, nhưng luôn 
luôn mời gọi ta. Ta có nghe thấy 
tiếng Ngài mời gọi không? Nếu có, 
hãy ñáp lại lời mời ấy một cách 
quảng ñại. Đó là cách chứng tỏ cụ 
thể nhất rằng ta yêu mến Ngài. 
Yêu mến Ngài thì phải yêu thương 
giống như Ngài, chứ không phải 
chỉ yêu Ngài bằng cách dâng lên 
Ngài thật nhiều thánh lễ, ñọc thật 
nhiều kinh kệ, và quỳ hàng giờ 
trước nhà tạm. Nếu ta yêu Ngài 
thật sự, thì hãy yêu Ngài, phục vụ 
Ngài trong những người anh chị 
em gần gũi ta.  

4. Hãy yêu thương bằng hành 
ñộng cụ thể 
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Ma-ri-a rất yêu thương người chị 
họ mình. Ta chỉ biết ñược ñiều ấy 
khi thấy Ma-ri-a vừa biết tin chị 
mình mang thai là vội vã lên 
ñường ñi thăm chị, bất chấp 
ñường xá xa xôi và tình trạng sức 
khỏe bất bình thường của mình. 
Tình yêu ấy không chỉ dấu kín 
trong lòng, mà ñược biểu lộ thành 
hành ñộng. Đúng là “yêu nhau 
tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông 
cũng lội, cửu thập ñèo cũng qua ”.  

Tình yêu tuy ẩn sâu kín ñáo 
trong lòng mỗi người không ai 
thấy ñược. Nhưng nếu là tình 
yêu ñích thực thì nó luôn luôn 
ñược biểu lộ ra ngoài thành 
những ánh mắt trìu mến, cử chỉ 
yêu thương, lời nói dịu dàng, và 
nhất là thành sự quan tâm, giúp 
ñỡ, hy sinh thật sự cho người 
mình yêu. Tình yêu ñòi hỏi phải 
biểu lộ ra, chứ không giữ kín 
bên trong. Tình yêu dấu kín 
trong lòng là tình yêu ñáng nghi 
ngờ. Nếu “ñức tin không có 
hành ñộng là ñức tin chết ” (Gc 
2, 17.26), thì một cách tương 
tự, tình yêu không ñược biểu lộ 
cụ thể là tình yêu giả hiệu. 

Chính “Thiên Chúa, Đấng cứu 
ñộ ta, ñã biểu lộ lòng nhân 
hậu và lòng yêu thương của 
Người ñối với nhân loại “ (Tt 3, 
4), và “Tình yêu của Thiên 

Chúa ñối với ta ñược biểu lộ 
như thế này: Thiên Chúa ñã sai 
Con Một ñến thế gian ñể nhờ 
Con Một của Người mà ta ñược 
sống ” (1Ga 4, 9). 

Vì thế, anh chị em Legio 
chúng ta ta hãy biểu lộ tình 
yêu của mình ñối với mọi người 
bằng những cử chỉ, lời nói và 
hành ñộng cụ thể.  

Tình yêu ñích thực ñòi hỏi 
phải năng gặp nhau, nhất là 
những lúc người mình yêu có 
chuyện vui hoặc buồn. Đức 
Phật nói: “Yêu mà không ñược 
ở gần nhau thì sẽ ñau khổ ”. 
Tục ngữ có câu: “Nhất nhật 
bất kiến như tam thu hề! ”. Vì 
thế, ñi thăm viếng nhau là ñòi 
hỏi của tình yêu ñích thực, là 
biểu lộ sự quan tâm ñến nhau. 
Vì thế, ta hãy năng thăm viếng 
những người ta yêu mến. Mà 
ñã là người Ki-tô hữu, tất nhiên 
ta có rất nhiều người mình phải 
yêu mến, nhất là những người 
lâm cảnh ñau khổ, túng thiếu, 
những người lâm vào thế kẹt, 
những người cần ta tới thăm 
viếng hơn cả. Trong gia ñình tự 
nhiên cũng như trong cộng 
ñoàn Ki-tô hữu, ñến thăm 
nhau là một cách tuyệt vời ñể 
biểu lộ tình yêu thương, bác ái 
của Ki-tô giáo � 
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Noi göông Meï Ma-ri-a 
ngöôøi ñoà ñeä ñaàu tieân (tt) 

 (Nguồn: R. Veritas Asia) 

1. Mẹ sống theo sự hướng dẫn 
của Chúa Thánh Thần 

Trong biến cố truyền tin, 
Mẹ Ma-ri-a ñược sứ thần cho 
biết dấu chỉ chứng thực 
quyền năng của Thiên Chúa 
có thể làm ñược những ñiều 
kỳ diệu, nếu con người chấp 
nhận cộng tác vào ñó. Và dấu 
chỉ ñó là việc bà Ê-li-sa-bét 
ñược ñược ơn ñặc biệt mang 
thai trong lúc tuổi già. Mẹ 
Ma-ri-a liền vội vã lên ñường 
tới thăm. Ðây không phải là 
chuyến viếng thăm vì tò mò, 
hay vì thiếu lòng tin vào 
Thiên Chúa và muốn kiểm 
chứng sự việc thật hư như 
thế nào, nhưng ñây là chuyến 
ra ñi ñể phục vụ, ñể giúp ñỡ 
cho người bà con trong 
những tháng sau cùng trước 
khi sinh hạ. 

Bước vào nhà ông Gia-ca-
ri-a, Mẹ Ma-ri-a lên tiếng 
chào bà Ê-li-sa-bét. Ðược 
Chúa Thánh Thần soi sáng, 
Bà Ê-li-sa-bét nhìn nhận 

người vừa cất tiếng chào 
mình là Mẹ Thiên Chúa và 
chúc mừng lại như sau: 

“Em ñược chúc phúc hơn 
mọi người phụ nữ, và Người 
Con em ñang cưu mang cũng 
ñược chúc phúc. Bởi ñâu tôi  
ñược Thân Mẫu Chúa tôi ñến 
với tôi thế này?... Em thật có 
phúc, vì ñã tin rằng Chúa sẽ 
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thực hiện những gì Người ñã 
nói với em” (Lc 1, 42-45). 

Chúng ta lưu ý ñến vai trò 
của Chúa Thánh Thần nơi 
ñây. Ngài tác ñộng âm thầm 
nhưng rất hữu hiệu. Ngài soi 
sáng, hướng dẫn con người 
ñến việc nhìn nhận Chúa Giê-
su Ki-tô. Chúa Thánh Thần 
tác ñộng trên bà Ê-li-sa-bét 
ñể bà nhận ra Ðấng ñến 
thăm là Mẹ Thiên Chúa và 
nhìn nhận người con trong 
lòng Mẹ là Ðấng có phúc. 

Phần Mẹ Ma-ri-a, kể từ khi 
thưa xin vâng trong biến cố 
truyền tin (Lc 1, 38), Mẹ luôn 
ñược tràn ñầy ơn Chúa 
Thánh Thần hướng dẫn. 
Trung thành với ơn soi sáng 
của Chúa Thánh Thần, Mẹ 
Ma-ri-a nhìn thấy rõ ràng hơn 
những hồng ân ñó về lòng 
nhân từ của Thiên Chúa. Sau 
lời chào của bà Ê-li-sa-bét, 
Mẹ Ma-ri-a ñáp lại bằng một 
bài tâm ca như sau: 

"Linh hồn tôi ngợi khen 
Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở 
vui mừng vì Thiên Chúa, 
Đấng cứu ñộ tôi. Phận nữ tỳ 
hèn mọn, Người ñoái thương 
nhìn tới; từ nay, hết mọi ñời 

sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng 
Toàn Năng ñã làm cho tôi 
biết bao ñiều cao cả, danh 
Người thật chí thánh chí tôn! 
Đời nọ tới ñời kia, Chúa hằng 
thương xót những ai kính sợ 
Người. Chúa giơ tay biểu 
dương sức mạnh, dẹp tan 
phường lòng trí kiêu căng. 
Chúa hạ bệ những ai quyền 
thế, Người nâng cao mọi kẻ 
khiêm nhường. Kẻ ñói nghèo, 
Chúa ban của ñầy dư, người 
giàu có, lại ñuổi về tay trắng. 
Chúa ñộ trì Ít-ra-en, tôi tớ 
của Người, như ñã hứa cùng 
cha ông chúng ta, vì Người 
nhớ lại lòng thương xót dành 
cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho 
con cháu ñến muôn ñời " (Lc 
1, 46-58). 

Ðó là bài ca chúc tụng 
Thiên Chúa của Mẹ Ma-ri-a, 
Ðấng ñược Thánh Thần bao 
phủ và không ngừng sống 
theo sự soi sáng hướng dẫn 
của Ngài, ñể có thể nhìn thấy 
kỳ công của Thiên Chúa 
không những trong ñời sống 
mình, mà còn trong dòng lịch 
sử từ thế hệ này sang thế hệ 
khác. Như thế, thêm một 
ñiểm nữa trong cuộc ñời Mẹ 
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Ma-ri-a nêu gương cho mọi 
ñồ ñệ của Chúa Giê-su Ki-tô: 
ñó là sống vâng phục ơn soi 
sáng của Chúa Thánh Thần 
và dâng lời chúc tụng Thiên 
Chúa. Hằng ngày, trong cuộc 
sống mình, người ñồ ñệ ñược 
mời gọi chúc tụng Thiên 
Chúa như Mẹ Ma-ri-a. Chính 
vì thế, mà vào mỗi cuối ngày, 
Giáo hội muốn cho những ñồ 
ñệ của Chúa Ki-tô dâng lời 
chúc tụng Thiên Chúa qua 
bài ca chúc tụng Thiên Chúa 
của Mẹ Ma-ri-a. 

2. Mẹ lắng nghe và lưu giữ 
Lời Chúa 

Người ñồ ñệ của Chúa Ki-
tô phải là kẻ biết lắng nghe 
Lời Chúa. Mẹ Ma-ri-a ñã ñi 
trước nêu gương cho người 
ñồ ñệ, trong thái ñộ lắng 
nghe Lời Chúa này. Hơn ai 
hết, Mẹ sống kết hiệp với Con 
và hơn ai hết Mẹ lắng nghe, 
lưu giữ trong lòng, rồi thực 
hiện trong cuộc sống. Chúng 
ta có thể nhìn rõ thái ñộ lắng 
nghe ñó trong biến cố ñầu 
tiên cuộc ñời Chúa Giê-su 
trên trần gian. Mẹ ñã lắng 
nghe Lời Thiên Chúa gởi ñến 
Mẹ qua lời sứ thần truyền tin. 
Mẹ ñã nghe lời Thiên Chúa 

gởi ñến Mẹ qua những mục 
ñồng nghèo hèn, trong biến 
cố mẹ sinh hạ Chúa Giê-su 
nơi hang Bê-lem mà thánh 
Lu-ca, ñã kể lại như sau: 

Khi các thiên sứ từ biệt 
mấy người chăn chiên ñể về 
trời, những người này bảo 
nhau: "Nào chúng ta sang 
Bê-lem, ñể xem sự việc ñã 
xảy ra, như Chúa ñã tỏ cho 
ta biết". Họ liền hối hả ra ñi. 
Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, 
ông Giu-se, cùng với Hài Nhi 
ñặt nằm trong máng cỏ. Thấy 
thế, họ liền kể lại ñiều ñã 
ñược nói với họ về Hài Nhi 
này. Nghe các người chăn 
chiên thuật chuyện, ai cũng 
ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a 
thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm 
ấy, và suy ñi nghĩ lại trong 
lòng. Rồi các người chăn 
chiên ra về, vừa ñi vừa tôn 
vinh ca tụng Thiên Chúa, vì 
mọi ñiều họ ñã ñược mắt 
thấy tai nghe, ñúng như ñã 
ñược nói với họ (Lc 2,15-20). 

Chúng ta chú ý ñến lời 
Thiên Chúa nói với Mẹ Ma-ri-
a qua sứ thần trong biến cố 
truyền tin và qua các người 
chăn chiên trong biến cố sinh 
ra Chúa Giê-su. Lời ñó ñều 
quy về việc mạc khải Chúa 
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Giê-su, Ðấng ñã ñược cưu 
mang trong lòng Mẹ rồi ñược 
sinh ra, Ngài là ai. Ðó là 
những lời chứng ñầu tiên về 
Chúa Giê-su Ki-tô mà Mẹ Ma-
ri-a lắng nghe. Trong biến cố 
truyền tin, sứ thần ñã nói với 
Mẹ về Con trẻ như sau: 

"Thưa bà Ma-ri-a, xin ñừng 
sợ, vì bà ñẹp lòng Thiên 
Chúa. Và này ñây bà sẽ thụ 
thai, sinh hạ một con trai, và 
ñặt tên là Giê-su. Người sẽ 
nên cao cả, và sẽ ñược gọi là 
Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa 
là Thiên Chúa sẽ ban cho 
Người ngai vàng vua Đa-vít, 
tổ tiên Người. Người sẽ trị vì 
nhà Gia-cóp ñến muôn ñời, 
và triều ñại của Người sẽ vô 
cùng vô tận" (Lc 1, 30-33). 

Trong biến cố sinh hạ, Mẹ 
Ma-ri-a nghe lời Chúa nói về 
Chúa Giê-su qua các mục 
ñồng. Và các mục ñồng ñã 
lãnh nhận Lời Chúa ñó từ sứ 
thần hiện ra cho họ trong 
ñêm Chúa sinh ra, mà thánh 
Lu-ca ñã ghi lại những lời sau 
ñây: 

"Anh em ñừng sợ. Này tôi 
báo cho anh em một tin 
mừng trọng ñại, cũng là tin 
mừng cho toàn dân:11 Hôm 

nay, một Đấng Cứu Độ ñã 
sinh ra cho anh em trong 
thành vua Đa-vít, Người là 
Đấng Ki-tô Đức Chúa (Lc 2, 
10-11). 

Khi các mục ñồng kể lại 
cho Mẹ Ma-ri-a nghe những 
gì thiên thần ñã nói cho họ, 
thánh sử Lu-ca ñã ghi lại thái 
ñộ lắng nghe của mẹ với 
những lời như sau: 

“Khi nghe các người chăn 
chiên thuật chuyện, ai cũng 
ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a 
thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm 
ấy, và suy ñi nghĩ lại trong 
lòng (Lc 2, 18-19). 

Hơn ai hết, Mẹ Ma-ri-a 
ñược mạc khải về thực thể 
Chúa Giê-su Ki-tô là ai, ngay 
từ ñầu, trước hết mọi người. 
Và Lời Chúa ñược mạc khải 
cho Mẹ, qua những trung 
gian khác nhau. Mẹ không 
hiểu liền ngay, nhưng Mẹ 
lắng nghe chấp nhận và 
hằng suy niệm trong lòng. 

Trong Thánh Kinh, bất cứ 
nhân vật nào ñược nhận một 
sứ ñiệp của Thiên Chúa, ñều 
ñược mời gọi lưu giữ, ñược 
mời gọi khắc ghi sứ ñiệp ñó 
trong lòng, bởi vì sứ ñiệp ñó 
còn tích chứa nhiều ý nghĩa 
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sâu xa sẽ ñược lĩnh hội rõ 
ràng hơn sau ñó trong cuộc 
sống. 

Lưu giữ mà thôi chưa ñủ. 
Mẹ Ma-ri-a còn suy ñi nghĩ 
lại, còn suy niệm, chiêm 
ngắm, ñào sâu ý nghĩa của 
lời Chúa cho mình trong cái 
nhìn ñức tin. Ngôn ngữ kinh 
thánh dùng ñể diễn tả thái 
ñộ suy niệm, suy ñi nghĩ lại, 
của Mẹ Ma-ri-a, bao gồm 
việc chiêm ngắm, suy nghĩ và 
cầu nguyện. Những hành 
ñộng càng ngày càng ñạt 
ñến mức ñộ hoàn toàn và 
trưởng thành hơn. Lời Chúa 
gởi ñến Mẹ luôn mở ra 
những viễn tưởng bất ngờ 
mà Mẹ chấp nhận với tinh 
thần khiêm tốn và ñức tin 
vâng phục. 

Ðối với chúng ta, những ñồ 
ñệ của Chúa trong thời ñại 
hôm nay cũng vậy. Lời Chúa 
sẽ mở ra trước mắt những 
ñiều bất ngờ, những ñiều 
Thiên Chúa muốn chứ không 
phải chúng ta muốn. Và 
chúng ta cần ñáp lại với lòng 
khiêm tốn và ñức tin vâng 
phục, noi gương Mẹ Ma-ri-a. 
Ðể có lòng khiêm tốn và 

vâng phục, người ñồ ñệ Chúa 
cần sống như Mẹ ñã sống, 
cần lưu giữ và suy niệm 
những biến cố cứu rỗi, suy 
niệm Lời Chúa hằng ngày. 

Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ ñã ñi 
trước và ñi trọn con ñường 
ñức tin ñể nêu gương cho 
chúng con. Xin Mẹ thương 
cầu cùng Chúa ban cho 
chúng con ñược tràn ñầy 
Thánh Thần và hằng ngày 
sống trung thành với ơn soi 
sáng của Ngài, ñể chúng con 
có thể nhìn thấy mọi sự là 
hồng ân Chúa ban và dâng 
lời chúc tụng Chúa, như Mẹ. 

Ôi Ma-ri-a, Mẹ ñi trước 
chúng con trên con ñường 
Ðức Tin. mẹ ñã chấp nhận 
lắng nghe lời Chúa với hết 
lòng khiêm tốn và ñức tin. 
Xin Mẹ khẩn cầu cùng Chúa 
ban cho mỗi người chúng 
con ñược yêu mến Lời Chúa, 
lưu giữ trong lòng và suy 
niệm hằng ngày, ñể rồi có 
thể sống thực trong ñời sống 
và chia sẻ với anh chị em 
xung quanh � 

(Còn tiếp) 
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MA-RI-A MAÙC-ÑA-LA 

 NHAÂN CHÖÙNG CUÛA 

 CHUÙA KI-TOÂ PHUÏC SINH 
Lm. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD

hi học hỏi và chia sẻ về trình 
thuật Ngôi Mộ Trống & Đức 
Giê-su Hiện Ra trong Tin 

Mừng Nhất Lãm và trong Tin 
Mừng thánh Gio-an (Mt 28, 1-8; 
Mc 16, 1-8; Lc 24, 1-11, Ga  20, 
1-18), tôi thấy những học viên 
trong lớp Kinh Thánh thường 
nêu lên hai thắc mắc sau ñây: 

� Tại sao Chúa Giê-su Phục 

Sinh lại hiện ra với bà Ma-ri-a 
Mác-ña-la trước tiên mà lại 
không tỏ mình ra với ông 
Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an, 
những môn ñệ ñã từng chứng 
kiến Người biến ñổi hình dạng 
trên núi Tabor trước mặt họ?  
(x. Mt 17, 1-8) 

� Tại sao Chúa Giê-su không 
trực tiếp báo cho các môn ñệ 

K 
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tin vui Ngài ñã Phục Sinh mà 
lại giao cho bà Ma-ri-a Mác-
ña-la nhiệm vụ: “Đi gặp anh 
em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên 
cùng Cha của Thầy, cũng là 
Cha của anh em, lên cùng 
Thiên Chúa của Thầy, cũng là 
Thiên Chúa của anh em’” (Ga 
20, 17). 

Quý vị có bao giờ thắc mắc 
giống như mấy học viên của tôi 
không?  Trả lời làm sao ñây?  
Một học viên cũng khá lớn tuổi, 
với kinh nghiệm sống dày dặn, 
ông ñưa ra hai giả thiết sau 
ñây, chúng ta xem thử có thể 
chấp nhận ñược hay không 
nhé? 

� Giả thiết thứ nhất:  Sở dĩ 
Chúa hiện ra với Ma-ri-a Mác-
ña-la trước, bởi vì bà là người 
can ñảm, dám ñứng dưới 
chân thập giá khi Chúa Giê-
su sinh thì. Tôi thấy không 
ổn!  Bởi vì trong tin mừng 
Gio-an, lúc Chúa Giê-su hấp 
hối trên thập giá, cũng có 
môn ñệ mà Chúa yêu thương 
ñặc biệt là Gio-an, và lúc 
táng xác còn có ông Giu-se 
và ông Ni-cô-ñê-mô nữa chứ 
bộ!  Đâu phải chỉ có mỗi một 
mình Ma-ri-a Mác-ña-la?     

� Giả thiết thứ hai:  Sở dĩ Chúa 

Giê-su giao cho Ma-ri-a Mác-
ña-la nhiệm vụ ñi loan báo 
tin vui phục sinh là bởi vì bà 
có khả năng loan tin lẹ hơn 
các Tông ñồ!  Loan tin Chúa 
Ki-tô Phục Sinh là một công 
việc cấp bách mà lại giao cho 
mấy ông Tông ñồ thì hỏng to 
bởi vì ñã có ít là một lần, 
thánh Lu-ca ghi  nhận rằng 
sau khi chứng kiến cảnh 
Chúa Giê-su hiển dung trên 
núi Tabor, các ông sợ hoảng 
sợ, và khi xuống núi “các 
môn ñệ nín thinh, [im như 
thóc] và trong những ngày 
ấy, các ông không kể lại cho 
ai biết gì cả về những ñiều 
mình ñã thấy  (Lc 9, 36). 

Giả thiết này nghe cũng rất 
có lý!  Thế nhưng ñể tránh... 
hiểm họa chiến tranh thế giới 
lần thứ III bùng nổ giữa A-ñam 
và E-và, tôi nghĩ chúng ta 
không nên tán thành giả thiết 
này!   

Vậy bây giờ chúng ta nghĩ 
phải giải quyết hai vấn nạn trên 
như thế nào ñây?  Tôi nghĩ, ñể 
cho ăn chắc, chúng mình cứ 
dựa trên mạch văn của các trình 
thuật Phục Sinh trong Kinh 
Thánh ñể giải quyết những vấn 
nạn trên là an toàn trên xa lộ 
Hà Nội, quý vị ñồng ý không?  
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� Vấn nạn thứ nhất: “Sáng sớm 
ngày thứ nhất trong tuần, lúc 
trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-
ña-la ñi ñến mộ (Ga 20, 1).  
Ma-ri-a Mác-ña-la là người 
ñầu tiên ra mộ, hy sinh giấc 
ngủ... nướng thì bà xứng 
ñáng ñược gặp Chúa Ki-tô 
Phục Sinh.  Chúa là Đấng rất 
công bằng mà lị! Vả lại lúc 
bấy giờ chỉ có một mình Ma-
ri-a Mác-ña-la là người ở ngôi 
mộ với Chúa Giê-su, không lẽ 
Chúa lại bất lịch sự ñến ñộ bỏ 
bà ở ñó khóc lóc một mình 
mà ñi hiện ra với mấy Tông 
ñồ thỏ ñế, ñang trốn chui 
trốn nhủi trong những ngôi 
nhà cửa ñóng then cài sao?  
Ngài hiện ra với Ma-ri-a Mác-
ña-la trước là phải rồi!    

� Vấn nạn thứ hai: “Khi Chúa 
Giê-su tỏ mình ra cho chính 
Nhóm Mười Một ñang khi các 
ông dùng bữa. Người khiển 
trách các ông không tin và 
cứng lòng, bởi lẽ các ông 
không chịu tin những kẻ ñã 
ñược thấy Người sau khi 
Người trỗi dậy” (Mc 16,14).  
Quý vị thấy chưa?  Ma-ri-a 
Mác-ña-la ñã báo tin trước 
cho các môn ñệ là Chúa sống 
lại rồi mà họ vẫn còn cứng 
ñầu cứng cổ không chịu tin 

khi thấy Chúa Giê-su bằng 
xương bằng thịt!  Vì thế cho 
nên Chúa Giê-su giao cho 
Ma-ri-a Mác-ña-la ñảm trách 
nhiệm vụ ñi báo trước cho 
các Tông ñồ khỏi bị shock khi 
thấy Ngài hiện ra với họ là 
hợp lý quá ñi chứ lại!   

Chúng ta còn ý kiến gì nữa 
không?  Tôi nghĩ câu trả lời 
không chỉ dừng lại ở ñây mà 
thôi ñâu!  Còn có ba chi tiết 
khác mà tôi nghĩ rất quan trọng 
và nên bổ túc thêm vào hai câu 
trả lời trên: Chúa Giê-su hiện ra 
trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-
ña-la và trao cho bà sứ vụ loan 
truyền tin vui Phục Sinh là bởi 
vì: 

� Ma-ri-a Mác-ña-la là người 
yêu Chúa nhiều nhất.  Không 
giống như các môn ñệ khác 
bỏ của chạy lấy người, Ma-ri-
a Mác-ña-la là người ñã theo 
Chúa Giê-su lên tới ñỉnh Đồi 
Sọ, ở lại với Người lúc Người 
tắt thở, tham dự vào việc 
táng xác Người và sau khi 
mọi người ra về, Ma-ri-a Mác-
ña-la lưu lại với Chúa Giê-su 
ngoài cửa mộ cho ñến tối mịt 
mới ñi về.  “Còn bà Ma-ri-a 
Mác-ña-la... ở lại ñó, quay 
mặt vào mồ” (Mt 27, 61; Mc 
15, 47; Lc 23, 55). 
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� Ma-ri-a Mác-ña-la  ñã theo 
Chúa Giê-su, giúp ñỡ và lo 
lắng cho công việc rao giảng 
của Ngài bằng chính của cải 
và sức lực của bà.“…Đó là bà 
Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-ña-
la, người ñã ñược giải thoát 
khỏi bảy quỷ, bà Gio-an-na, 
vợ ông Khu-da quản lý của 
vua Hê-rô-ñê, bà Su-san-na 
và nhiều bà khác nữa. Các bà 
này ñã lấy của cải mình mà 
giúp ñỡ Đức Giê-su và các 
môn ñệ” (Lc 8, 1-3). 

� Ma-ri-a Mác-ña-la ñã có kinh 
nghiệm của sự Phục Sinh 
ngay lần ñầu tiên gặp ánh 
mắt thương yêu và tha thứ 
của Chúa Giê-su.  Nói cách 
khác, bà ñã cảm nghiệm 
ñược việc sống lại từ cõi chết 
khi Chúa Giê-su phán với bà 
rằng: “Tội của chị rất nhiều, 
nhưng ñã ñược tha, bằng cớ 
là chị ñã yêu mến nhiều. Còn 
ai ñược tha ít thì yêu mến ít... 
Tội của chị ñã ñược tha rồi” 
(Lc 7, 47-48).   

Chúng ta ñã thấy lý do tại 
sao Chúa Giê-su lại hiện ra 
trước tiên với Ma-ri-a Mác-ña-la 
chưa?  Chỉ có người có KINH 
NGHIỆM VỀ SỰ PHỤC SINH thì 
mới ñi loan báo một cách có 
hiệu quả về TIN VUI PHỤC 

SINH ñược, quý vị ñồng ý 
không?  

Thế còn tất cả chúng ta thì 
sao? Chúng mình ñã cảm 
nghiệm ñược lòng thương xót 
và tình yêu của Chúa dành cho 
chúng mình hay chưa? 

� Nếu chúng mình không có 
kinh nghiệm ñược sống lại từ 
cõi chết như Ma-ri-a Mác-ña-
la … 

� Nếu chúng mình chưa yêu 
Chúa mãnh liệt như Ma-ri-a 
Mác-ña-la, chưa lưu lại với 
Ngài cho ñến cùng...  

� Và nếu chúng mình không 
dấn thân giúp ñỡ Chúa Giê-su 
trong những công việc rao 
giảng... 

Thì chắc chắn là tin vui Phục 
Sinh sẽ không bao giờ ñược 
loan truyền nhanh chóng và ñầy 
sức thuyết phục ñến cho tha 
nhân, ñến những người chưa 
biết Chúa ñược. Thật ñấy! 

Tất cả chúng ta muốn rao 
giảng tin vui Phục Sinh ñến cho 
tha nhân, ñặc biệt cho những 
người xung quanh không?  

� Hãy rộng rãi xử dụng tiền 
của, sức lực và thời giờ ñể 
chăm lo cho Chúa Giê-su 
trong những người nghèo 
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khổ, trong những trẻ em 
khuyết tật, trong những 
người già nua, tuổi tác và 
trong những người bị xã hội 
ruồng bỏ… 

� Hãy noi gương bắt chước bà 
Ma-ri-a Mác-ña-la, hãy ở lại 
với Chúa qua những giờ chầu 
Thánh Thể, qua những Thánh 
Lễ và qua những giờ cầu 
nguyện thân mật với Ngài. 

� Hãy ñến với Bí Tích Giao Hòa 
ñể qua bí tích kỳ diệu này, 
chúng ta sẽ cảm nghiệm ñược 
bàn tay nhân ái, thương xót 
và ñầy lòng khoan dung của 
Thiên Chúa: “Khi con xưng 
tội, Máu và Nước từ mạch xót 
thương này tuôn ra từ Trái 
Tim Ta trào xuống trên linh 
hồn con...Trong toà án xót 
thương, những phép lạ xảy ra 
không ngừng... và nơi ñây 
những linh hồn khốn khổ gặp 
Thiên Chúa của xót thương.  
Hãy tới dưới chân vị ñại diện 

của Ta, chính Ta ñợi con ở 
ñó. Ta ẩn mình dưới vị linh 
mục. Chính Ta hành ñộng 
trong hồn con... Con hãy 
xưng tội trước mặt Ta. Vị linh 
mục chỉ là tấm màn che cho 
Ta; ñừng thăm dò xem ñây là 
loại linh mục nào mà Ta ñang 
xử dụng.  Hãy mở tâm hồn ra 
mà xưng tội với Ta, và Ta sẽ 
tràn ngập trong con ánh sáng 
của Ta... Cho dù một linh hồn 
giống như xác chết tan rữa, 
theo con mắt loài người thì 
không có hy vọng gì ñược 
phục hồi, mọi sự coi như ñã 
tiêu tan; nhưng ñối với Ta lại 
không như vậy, phép lạ Lòng 
Thương Xót của Chúa sẽ phục 
hồi lại linh hồn ñó một cách 
toàn diện ...”   

Còn chần chờ gì nữa?  Đem 
Tin Mừng Phục Sinh ñến cho 
những ai ñang sống chung 
quanh chúng ta mau ñi nhé! � 

 
 

“ Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta ñể tái lập các 

chi tộc Gia-cóp, ñể dẫn ñưa các người Ít-ra-en 
sống sót trở về thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, Ta ñặt 
ngươi làm ánh sáng muôn dân ñể ngươi ñem ơn 
cứu ñộ của Ta ñến tận cùng cõi ñất ” (Is 49, 6).
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AÙch cuûa Ta eâm aùi 
& gaùnh cuûa Ta nheï nhaøng* 

Tê-rê-sa Nguyễn Quỳnh Lan 

ược biết ñến cô trong một lần 
ñi công tác Legio Mariae. Và 

hầu như tất cả những lần chúng 
con ñến thăm cô ñều là thực hiện 
công tác, thăm bệnh nhân tại nhà. 
Nhưng chúng con vẫn thân mật 
gọi công tác ñó là “thăm cô thỏ”, 
rất thân tình và gần gũi, không 
mang nặng trách nhiệm, không 
mang nặng hình thức. 

Cô vẫn nằm ñấy. không ñi 
ñâu cả, và không bao giờ ñi ñến 
ñâu ñược nữa kể từ khi cô mang 
bệnh, một căng bệnh nan y và ñau 
ñớn: “lao xương”. Cô mắc bệnh khi 
còn trẻ, khoảng hai mươi mấy, 
khoảng ñời của sức sống tuổi trẻ, 
rất rộng mở cho tương lai, rất ñam 
mê cho hạnh phúc, rất tự tin và 
hăng hái xây dựng cho mình một 
cuộc sống phía trước. Mặc dù theo 
cô kể thì lúc ấy cũng rất khó khăn 
và nhiều cơ cực. Cho nên việc cô 
mắc phải căn bệnh quái ác dường 
như tăng thêm phần khó khăn, 
tăng gấp phần cơ cực cho cô. Nó 
giết chết sức sống con người cả về 

thể xác lẫn tâm hồn, ý chí và sức 
lực là hai thứ có thể bổ sung cho 
nhau, nhưng khi cả hai gục ngã thì 
con người còn gì ñể tiếp tục sống, 
còn gì ñể hy vọng… 

Những tháng ngày chúng 
con ñến với cô như là niềm ñộng 
viên chia sẻ nho nhỏ dành cho cô, 
ñể cô tiếp tục. ñó là những buổi 
chiều nhiều kỷ niệm, chúng con 
hẹn nhau, từ Tam Hà qua nhà cô ở 
Trường Thọ, ñi xe ñạp cũng hết 
nửa tiếng. Nói chuyện với cô, nghe 
cô kể chuyện, lâu lâu mua cho cô 
bịch rau má ñậu xanh, sữa ñậu 
nành. Rồi lại hẹn nhau Tết lên 
mừng tuổi cô, lì xì cho cô, hẹn 
nhau Giáng sinh lên làm hang ñá 
Chúa Hài Đồng với ñèn màu rực rỡ 
một góc xóm. Xóm của cô không 
có nhà nào có ñạo hết, cả cô cũng 
vậy! nhưng lúc ñầu quen biết cô, vì 
cảm mến tấm lòng của mọi người 
ñến giúp cô nên cô theo ñạo. Kể 
cũng là hạnh phúc của chúng con 
khi làm công tác, và cũng là hạnh 
phúc với cô vì chắc chắn trong bàn 
tay của Chúa thì Chúa sẽ giữ gìn 

Đ 
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ban ơn cho cô. Đức tin ñã ñược 
gieo vào cô và cô ñón nhận một 
cách phó thác và an bình như 
chính bản chất của ơn ñặc biệt nhờ 
ñức tin mang lại vậy. 

Lúc trước nhà cô chỉ là một 
góc ñất nhỏ kề vách nhà bác Năm 
anh cô (cô thứ tám). Dựng lên ba 
mặt vách bằng váng gỗ và lợp mấy 
tấm tôn cũ. Nền ñất dặm cứ ñể 
vậy. Những ngày mưa gió thì chỗ 
nào cũng dột, chỗ nào cũng ướt, 
gió lùa vào các khe váng xéo xẹo 
làm nhức buốt thêm trong xương 
người cô, ñó là những lúc cô bị 
hành hạ ñau ñớn nhất. Với vài 
miếng giấy lịch, ni-lông, một tấm 
bạt cũ giăng che trên ñầu và xung 
quanh chỗ mấy khe hở cũng ñủ ñể 
qua cơn mưa nặng hạt khi vào 
mùa. Tạm bợ cho qua ngày, cô ăn 
uống cũng vậy: “nói ngay tú nghe, 
nhiều lúc cô thèm bất nhân lắm, 
thèm cháo vịt, mắm ruốc… nhưng 
khi mua về thì không thể nào ăn 
nổi”. Đó là lúc, không, cuộc sống 
của cô là vậy, căn bệnh của cô là 
vậy, ngày này qua ngày khác, lúc 
này ñến lúc khác, không có gì hơn, 
không có gì vui hơn, không có gì 
thỏa mãn cho ñược. Tấm thân cô 
gầy mòn hơn từng ngày, xanh xao 
hơn từng giờ, và bất toại chỉ ñể lại 
trong cô sự oán trách, than van, 
khó chịu, cùng cực… 

Đó là những khi chúng con 
hỏi thăm cô, luôn luôn, trong sự 
than thở cô nói ñến những ước mơ, 
cô nói ñến chén cơm nguội tanh 
còn dở trên bàn, cô nói ñến miếng 
bánh không buồn ăn ñể kiếm bu 
ñầy ra khắp mặt ghế. Chỉ có ca 
nước trà có nắp ñậy ñể trên một 
chiếc ghế khác là còn chờ ñụng 
ñến khi khát. Nghe cô than thở 
những em nhỏ ñến thăm cô tỏ ra 
chán chường, chúng nói chuyện với 
nhau rôm rả cho tới khi kêu lại ñọc 
vài kinh rồi ra về. Nhưng ñó cũng là 
những hy sinh rất tốt ñẹp của các 
em, và hơn một lần chúng con mời 
gọi các em thông cảm với nỗi buồn 
của cô, với hoàn cảnh khó khăn 
của cô, ñể rồi chúng con lại cùng 
nhau ñến thăm cô với niềm vui khi 
thi hát cùng với nhau ñể cho cô 
nghe, kể hết chuyện này ñến 
chuyện kia, về ñứa này ñứa nọ, 
như một buổi hẹn hò sinh hoạt cuối 
tuần. Khiến cho những nhà xung 
quanh cũng ngưỡng mộ tinh thần 
của các em, và có cái nhìn thiện 
cảm với những người theo Chúa. 

Cô ñã biết một vài kinh căn 
bản, biết một vài ý nghĩa và hơn 
hết là ñã lãnh nhận ñược các bí 
tích. Hàng tuần vẫn có các cha, các 
nữ tu ở nhà thờ Thủ Đức mang 
Mình Thánh Chúa ñến với cô. Đức 
tin của cô ñược nuôi dưỡng lên 
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từng ngày, và lòng yêu mến Đức 
Mẹ cũng mang lại cho cô niềm 
trông cậy luôn mãi. 

Từ khi cô có nhà mới, là một 
căn nhà tình thương ở ngay trên 
nền nhà cũ, chúng con ñã dựng 
cho cô một bàn thờ Chúa nho nhỏ, 
với cây thánh giá nhỏ, tượng Đức 
Mẹ, và một tấm lịch Công giáo treo 
tường, trông nhà cô sáng hẳn lên, 
trang trí thêm một cái ñồng hồ 
màu xanh lá cây trên nền tường 
xanh da trời thì mới… ñầy ñủ. Vì 
chỉ có nhiêu ñó thôi, một cái bàn 
tròn, mấy cái ghế nhựa, một cái tủ 
nhôm, một giường một người là ñủ 
rồi.à quên, cô còn một người con 
trai nữa… 

20 tuổi, người con trai của cô 
bằng tuổi con, có thể coi người con 
ñó là niềm hạnh phúc và gửi gắm 
duy nhất mà cô có ñược. Ban ngày 
anh ñi làm thuê làm mướn ở trong 
xóm, có khi cũng ñi làm xa. Tối thì 
về ngủ ở nhà bà dì cách mấy căn 
ñó. Phải một khoảng thời gian sau 
thì chúng con mới gặp ñược anh, 
chào hỏi vài tiếng rồi ñi ngay, chỉ 
ñến sau này trong ngày cuối cùng 
con mới có dịp ngồi nói chuyện với 
anh. Nghe cô kể thì anh có hiếu 
lắm và cũng nghe lời mẹ, vài lần 
tối còn ngồi ñọc kinh chung với 
mẹ, khi mẹ trở bệnh thì anh ở nhà 
ngủ ñể trông mẹ. Có một chuyện 

riêng, trong lần cuối cùng ñó, khi 
nói chuyện với anh, gợi ý về việc 
vào ñạo, anh ñã hứa khi nào ổn 
ñịnh cuộc sống sẽ nghĩ tới vì anh 
cũng rất biết ơn chúng con khi 
thăm viếng mẹ anh. 

Một người chị của cô, cô Tư, 
với người con gái ñã chăm sóc cơm 
nước cho cô, sau này chúng con có 
dịp vẫn ghé thăm cô Tư và gia 
ñình. Lâu lâu… ñến chơi còn có 
người phụ nữ miên, người có cuộc 
sống gia ñình khá phức tạp. Cô có 
05 ñứa con nhỏ, 01 ñứa bị tâm 
thần và một người chồng say xỉn. 
ñó là nỗi khổ của người phụ nữ ấy, 
nhưng mỗi lần ñến nhà cô thỏ thì 
như một tri kỷ, chia sẻ cho nhau 
những nỗi niềm riêng. Thấy vậy 
mới biết còn nhiều người còn khổ 
quá. Mỗi người có nỗi khổ phải 
mang cho ñến khi nào nhắm mắt 
xuôi tay. Cô người miên này rất ñặc 
biệt, mỗi lần chúng con ñọc kinh và 
hát thánh ca thì cô ñứng nghe say 
sưa, rồi sau ñó khen là hát hay 
quá, bữa nào rảnh ñến nhà cô chơi 
và chỉ cô hát với. Nói vậy chứ cũng 
chưa có dịp, vả lại nhà cô… phức 
tạp quá chúng con cũng chưa dám 
tới, chỉ biết là cô cũng không… yên 
thân lắm khi …ở nhà! 

Thế là cũng hơn mười năm 
cô mang bệnh, hơn ba năm chúng 
con biết cô. Lúc trước cô nhờ cô 
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Tư lấy cục phấn hay cục gạch nào 
ñó ghi lên tường (chỉ là mấy tấm 
ván) tên và số ñiện thoại của chị 
Hương và của con. Nhưng sau con 
ghi vào miếng giấy cho cô và bỏ 
vào bịch ni-lông chung với chứng 
minh thư của cô, rồi cất vô tủ, ñể 
khi cần thì nhờ cô Tư gọi giúp. 

Hôm ñó là thứ Bảy, vì theo 
hẹn thì chúng con sẽ lên thăm cô, 
nhưng mấy ñứa không lên ñược, 
con ñịnh sẽ lên thăm cô một mình 
nhưng vì ñi Sài Gòn về tối quá nên 
thôi (cũng có những lần thăm cô 
khi tối) và dự ñịnh sáng Chúa Nhật 
sẽ lên cô. Sáng Chúa nhật, lúc ñó 
khoảng gần 10 giờ, cô tư gọi ñiện 
thoại di ñộng cho con và nói: “ Tú 
ơi, cô thỏ chết, chết rồi”. Cô Tư 
không giữ bình tĩnh lắm vì cô hay 
xúc ñộng. Hôm ñó ngày 
29.10.2010. 

Ghé qua nhà chị Hương, 
nhưng chị không có ở nhà, tạt qua 
nhà thờ nói với Vinh, khi ấy ñang 
sinh hoạt giáo lý.  

Cô ra ñi không ai hay biết. 
thường thì cô tư mang ñồ ăn sáng 
cho cô rồi về. Hộp cơm tấm vẫn 
còn nguyên, chỉ vơi ñi ít nước 
trong ca trà. 

Cô Tư, con trai cô và con dọn 
dẹp nhà cửa trong ít phút. Rồi tắm 
cho cô, tội nghiệp cô quá, vì không 

nằm ngay ñược nên chân cô 
không duỗi thẳng ra ñược dù có 
bóp rượu. Rồi chúng con ñến ñông 
ñủ ñể viếng cô, mọi chuyện lo cho 
ñám tang cô còn nhiều, và còn 
nhiều khó khăn nhưng Chúa ñã an 
bài và chuẩn bị cho cô một nơi còn 
tốt ñẹp hơn, hạnh phúc hơn vì mọi 
sự khó nhọc cô ñã chịu ở ñời này. 
Sau ñó ñưa cô vào nhà thờ Thủ 
Đức, nơi ñó cô có lần ghé qua 
nhưng không hề nghĩ chút tro tàn 
của mình sẽ ở mãi... 

Thứ hai là ngày cuối cùng, 
ngày cuối cùng kết thúc cho một 
công tác tông ñồ rất ñặc biệt của 
chúng con. Cùng với người con của 
cô, người chị của cô, cháu cô… mọi 
người chúng con chia tay cô ñể trở 
về với cuộc sống của mình. Chúng 
con gửi lại cô lời chào tạm biệt 
quen thuộc mỗi khi chúng con ñến 
thăm cô, và xin giữ lại những ngày 
tháng kỷ niệm và nhiều ý nghĩa, 
nhiều tình cảm nhớ mãi trong 
chúng con.  

Chợt nhớ lại một câu Lời 
Chúa chúng con hay nói cô 
nghe:" “Tất cả những ai ñang 
vất vả và mang gánh nặng nề, 
hãy ñến cùng Ta, Ta sẽ cho 
nghỉ ngơi bồi dưỡng… Vì ách Ta 
êm ái, và gánh của Ta nhẹ 
nhàng" (Mt 12, 28.30) *� 
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CHUÙNG TA COÙ THEÅ 
NEÂN THAÙNH ÑÖÔÏC KHOÂNG? (tt) 

FRANK DUFF 

Thay ñổi cách nhìn. 

Sự bí mật nằm trong cách 
thức: Chúng ta phải ñối diện với 
thực tế, thỉnh thoảng chúng ta 
phải nâng hồn mình lên khỏi mặt 
biển, mà mình ñang ñắm chìm. 
Thoát khỏi những ñiều không 
quan trọng, ñể ñối diện với sự 
thật tàn nhẫn của Cái Chết và Sự 
Vĩnh Cửu. Hãy nghĩ về sự bất tử 
của Linh hồn, sự ñiên cuồng khi 
ham muốn cái tạm bợ hơn ñiều 
vĩnh cửu, sự ngắn ngủi của cuộc 
ñời, sự gần gũi của giờ phút 
quyết ñịnh tất cả, và giá trị của 
từng giây phút hiện tại, tuy ngắn 
ngủi nhưng lại là phương thế 
nâng ñời sống bất tử của chúng 
ta vượt lên khỏi nấm mồ. 

Khi ñã nghiền nghẫm vấn 
ñề một cách chín chắn, ta sẽ 
không còn ñiềm nhiên lạnh lùng  

ñược nữa. Khi ñã quen thuộc với 
các ñiều ấy, những suy nghĩ sẽ 

mang ñến một sức mạnh mới cho 
ñời sống chúng ta, sẽ có sự thay 
ñổi tuyệt vời, như thể kim ñịa bàn 
ñi từ cực bắc xuống cực nam, sự 
ñời nhường bước cho lý trí dẫn 
ñưa chúng ta ñến với Chúa. Cộng 
thêm chút tình yêu, thế là chúng 
ta có ñủ chất liệu ñể nên Thánh 
rồi. 

Đừng ñắn ño suy nghĩ quá 
lâu, ñừng ngần ngại nghi ngờ 
nữa, quá khứ ñã qua rồi. Hiện tại 
chúng ta ñang ñứng bên dòng 
nước cuốn của nấm mồ, chúng ta 
nghe thấy tiếng nước chảy xuống 
vực sâu thăm thẳm. Và chúng ta 
cảm nhận sức hút của Sự Vĩnh 
Cửu. 

Ôi Vĩnh Cửu!!! Ôi sự suy tư 
về Vĩnh Cửu!!! 

Trong Danh Chúa. Chúng ta 
hãy bắt ñầu khi còn thời gian. Khi 
niềm khát khao yêu Ngài nồng 
nàn vẫn còn ñây. 
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Một tham vọng mới  

 Sự trì hoãn ñể bắt ñầu rất 
ñáng lo ngại, nó làm những ý 
tưởng của chúng ta phai nhạt 
dần, rồi những ước vọng lớn lao 
của ta sẽ ñi dần vào quên lãng. 

 Ôi lạy Chúa! Xin ñừng ñể 
ngày ñó ñến với con vì con chần 
chừ. Con thú nhận rằng con chỉ 
làm việc của Chúa khi con rỗi 
rảnh mà thôi, trái tim con chỉ 
hướng về những sự chóng tàn. 
Nhưng dù thế, con vẫn xin dâng 
ñời con cho Ngài trọn vẹn. Xin 
ban cho con thời gian, con xin 
hứa trung thành phụng sự Ngài. 
Xin cho con sống lại những năm 
tháng ñã bị sâu bọ ñục khoét. Để 
có một ngày con sẽ hoàn lại cho 
Ngài những kết quả tốt ñẹp. 

 Con không cầu xin những 
ñiều vĩ ñại, như cuộc sống của 
các nhà truyền giáo, tu sĩ hay 
những người sống quanh con với 
ñầy thành tích. Con không dám 
xin những ñiều này, chỉ xin ñược 
theo Ngài không lay chuyển, 
không mệt mỏi, trong cuộc sống 
bình thường trước mặt. Để yêu 
Ngài và làm cho người khác yêu 
Ngài. 

 Khuynh hướng tự nhiên sẽ 
chống ñối lại lối sống này bằng 
nhiều hình thức, với bao chuyện 

nhỏ, chuyện to không bao giờ 
dứt, cám dỗ ta ñến với những thú 
vui luôn thay ñổi. 

Muốn vĩ ñại trong chuyện 
nhỏ, muốn anh hùng trong việc 
tầm thường thật khó làm sao, 
nhưng chính lối sống này lại là 
Thánh ý Chúa dành cho con. Vậy 
phải có một sứ mệnh cao cả ñược 
ẩn chứa trong ñó và như thế con 
sẽ ñược hài lòng. 

 Tóm lại, Chúa Giê-su thân 
mến. Con xin Ngài ñiều này… 
Trung thành cho ñến giây phút 
cuối cùng… ñể khi Ngài gọi, con 
vẫn bền vững. Trong vòng tay 
Ngài, con xin dâng hơi thở mệt 
nhọc sau cùng. Một ñời sống can 
ñảm và trung thành cho ñến chết. 
Một ước muốn ngắn nhưng bao 
gồm tất cả. Chúa Giê-su thân 
mến. 

 Thật sự mong muốn. 

 Ý tốt là căn bản ñể chúng ta 
khởi sự tiến hành. Ý tốt không 
phải chỉ ước vọng xuông, mà là 
sẵn sàng chịu cực khổ trên ñường 
dẫn ñến ñích. Biểu tượng của ñạo 
Công Giáo là cây Thánh Giá, Chúa 
cũng bảo chúng ta phải vác 
Thánh Giá mỗi ngày (x. Mt 10, 
38), nếu chúng ta muốn nên 
hoàn thiện. Vậy phải nói sao khi 
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thử thách ñến chúng ta lại buồn 
phiền? 

 Người nào nản chí, rõ ràng 
là bắt ñầu không suy nghĩ. Còn ai 
mà bỏ cuộc, là chưa thật sự 
thành tâm. Về những người ñó 
Chúa ñã nói: “Họ mất gốc rồi“. 

Nhẫn nại ñến cùng. 

 Thường thường khi mới bắt 
ñầu mọi sự ñều ngọt ngào. Chúa 
làm vậy ñể khuyến khích, như 
một ñứa trẻ cần bàn tay dìu dắt 
khi mới tập ñi. Nhưng ñiều ñó 
không tốt cho chúng ta, cho nên 
dần dần Chúa sẽ giảm bớt sự 
ngọt ngào. Rồi ñến lúc chúng ta 
bị thử thách, Thiên thần Bổn 
mạng ñã khóc, khi thấy rất nhiều 
người ñánh mất hy vọng và 
ngưng hẳn lại trên ñường Thánh 
hóa. 

 Chúng ta bỏ cuộc vì chúng 
ta không còn hăng say nữa, tức là 
nhìn nhận chúng ta làm việc vì 
chúng ta thích, chứ  không phải vì 
Chúa thích. Khi chúng ta hết 
thích, chúng ta không làm nữa, 
thế rõ ràng chúng ta không hề 
quan tâm ñến ñiều Chúa thích, dù 
rằng những ñiều ấy vẫn vậy. 
Nhưng nếu chúng ta kiên trì tiếp 
bước, thì sự dâng hiến từ trái tim 
và khối óc chán nản, thường quý 
giá hơn trong tầm nhìn của Chúa. 

 Nhẫn nại ñến cùng là ân 
sủng lớn lao nhất Chúa sẽ ban 
cho ta. Đó là thử thách lòng trung 
thành của chúng ta. Sự hăng say 
ñiều mới mẻ, hay bất cứ ñiều gì 
khác, chỉ ñể bắt ñầu chứ không 
giúp kéo dài. Có gì sai với những 
người bắt ñầu thật tốt, rồi ngừng 
lại cũng thật nhanh? Kêu gọi 
những người tình nguyện làm việc 
thiện, nhiều lắm, rất hăng say, 
nhưng ít người ở lại bền bỉ, rất ít 
người ở lại cầy cho ñến cuối… 
Những quyết ñịnh sau các buổi 
cấm phòng… Ôi ngắn làm sao ! 

 Lý do gì khiến những người 
này thiếu nhẫn nại ñến cùng như 
thế? chúng ta có thể mượn lời cha 
De Ravignan ñể trả lời rằng: “Tôi 
ñây xác nhận là tất cả sự sai lầm, 
thiếu sót, khốn khổ về phương 
diện tâm linh và ngay cả sự lạc 
ñạo nữa, ñều xuất phát từ một 
nguồn gốc: Thiếu sự cầu 
nguyện”. 

Bí mật của sự nhẫn nại cho 
ñến cùng là cầu nguyện. 

 Khi ñọc lại ñời cuộc ñời của 
các Thánh, người ta có thể chia ra 
làm 2 loại: có các Thánh chuyên 
về nghiền ngẫm ñạo lý, lại có các 
Thánh chuyên về hoạt ñộng trần 
thế. Trong thực tế các ngài ñều 
giống nhau, tất cả ñời sống của 
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các ngài ñều là cầu nguyện. Cầu 
nguyện là hoạt ñộng của các 
ngài, các việc làm thánh thiện của 
các ngài chỉ có giá trị khi phát 
xuất từ cầu nguyện, giống như sự 
liên hệ giữa thân cây và rễ cây, 
các hoạt ñộng thánh thiện chỉ là 
phần nhìn thấy ñược của cầu 
nguyện, và các hoạt ñộng này 
không thể tồn tại nếu không có 
cầu nguyện. 

 Bây giờ là thời kỳ ñòi hỏi 
người Công giáo phải chứng minh 
ñức tin của mình bằng việc làm từ 
thiện. Chúng ta biết rằng hành 
ñộng bình thường nhất cũng trở 
nên thánh thiện khi ñược bắt 
nguồn từ ý thánh thiện, và lời 
Chúa Giê-su cũng xác ñịnh rằng : 
"Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần 
các ngươi làm như thế cho một 
trong những anh em bé nhỏ nhất 
của Ta ñây, là các ngươi ñã làm 
cho chính Ta vậy" (Mt 25, 40). 
Điều ñó thúc ñẩy chúng ta phục 
vụ kẻ khác mãnh liệt hơn. 

 Sự quân bình giữa cầu 
nguyện và làm việc thiện thật là 
cần thiết cho sự kiên trì làm việc 
thiện, ñiều này chưa ñược nhìn 
nhận ñủ. Có khuynh hướng cho 
rằng làm việc thiện giống như cầu 
nguyện, làm việc thiện thật dễ 
dàng vì có nhiều hình thức, trong 
khi cầu nguyện lại rất khó khăn. 

Hơn nữa, chúng ta luôn muốn 
nhìn thấy kết quả, trong khi 
thường chúng ta không thấy ñược 
kết quả của sự cầu nguyện. Cho 
nên chúng ta giảm sự cầu nguyện 
rồi ngưng hẳn, tự hài lòng rằng 
chúng ta ñã làm ñược nhiều việc 
cho người khác. 

 Những ai ñã ñọc Canon 
Sheehan sẽ nhớ lại lập luận ñó ñã 
khiến Luke Delmege ñánh mất 
ñời sống tâm linh và thất bại. 

 Dĩ nhiên ñó chỉ là trường 
hợp cá biệt quá khích. Nhưng 
chúng ta biết có bao người với 
bản tính cao thượng, ý chí thánh 
thiện, có nhiều hy vọng, khi ñạt 
ñến một ñiểm nào ñó thì không 
tiến nữa. Những người này bỏ rơi 
ý ñịnh thăng tiến trên ñường nên 
thánh, thật ñáng tiếc làm sao. 
Thật sự kéo những người tội lỗi ra 
khỏi vũng bùn, còn dễ hơn làm 
cho những người này thoát khỏi 
lối sống tốt vừa ñủ mà Chúa 
không hề xếp ñặt cho ho. 

 Chúng ta hãy nhắc lại lần 
nữa, nguyên nhân của sự thất bại 
ñáng tiếc này là CẦU NGUYỆN 
KHÔNG ĐỦ � 

(Còn tiếp) 
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AÙ Thaùnh vôùi Chaân Phöôùc 

khaùc nhau theá naøo? 
Lm. G. Phan Tấn Thành O.P.  

Hỏi: Như chúng ta ñã biết, 
ĐTC Biển Đức 16 ñã chủ sự lễ 
tuyên chân phước cho Đức 
Gio-an Phao-lô II Đấng kế vị 
của ngài vào ngày 01.05 vừa 
qua. Thánh Bộ Phụng Tự cũng 
qui ñịnh lễ kính Chân phước 
Gio-an Phao-lô II ñược ấn 
ñịnh như lễ nhớ vào ngày 
22.10 hàng năm trong lịch  

riêng của Giáo phận Rô-ma và 
các Giáo phận ở Ba Lan. Có 
nơi gọi Đức cố Giáo hoàng là Á 
thánh. Á thánh và Chân phước 
có giống nhau không? Tại sao 
gọi là Chân phước? Tại sao gọi 
là Á thánh? 

Đáp: Có lẽ tiếng Á thánh dễ cắt 
nghĩa hơn. Theo từ ñiển Hán Việt, 
á có nghĩa là kém một bậc, ñứng 
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hạng nhì; ví dụ ñời xưa á nguyên 
là người thi ñậu hạng nhì (sau 
trạng nguyên); ngày nay trong các 
cuộc thi sắc ñẹp, á hậu là người 
ñoạt giải nhì (sau hoa hậu). Theo 
nghĩa ñó, á thánh có nghĩa là 
người kém ông thánh một bậc, 
sắp làm thánh. 

Từ Chân phước thì dịch sát 
với nguyên ngữ la-tinh beatus. 
Beatus tự nó có nghĩa người có 
phước, người ñược hạnh phúc (vì 
thế ñôi khi người ta cũng dịch 
beatus là “ñấng phúc lộc”). Tuy 
nhiên, trong thần học Ki-tô giáo, 
từ này mang nhiều ý nghĩa khác 
nhau tùy theo bối cảnh, văn mạch 
và thời ñại. 

Khi vừa mở sách Tân Ước, 
chúng ta gặp thấy từ “beatus” 
trong bài giảng trên núi của Tin 
Mừng thánh Mát-thêu, trong tuyên 
ngôn về 08 mối phúc thật: “Phúc 
thay ai có tâm hồn nghèo khó, 
phúc thay ai hiền lành, phúc thay ai 
sầu khổ, vv…” (x. Mt 5, 1-12). 
Những bậc người ñó ñược ca ngợi 
là có phúc, bởi vì họ ñược chuẩn bị 
thuận tiện ñể ñón nhận Nước Thiên 
Chúa, ñược Thiên Chúa làm gia 
nghiệp, ñược nhìn thấy Thiên Chúa. 
Bước sang Tin Mừng thánh Lu-ca, 
chúng ta thấy lời chúc tụng “phúc 
thay” ñược bà Ê-li-sa-bét áp dụng 
cho Đức Ma-ri-a: “Em thật có phúc 

vì ñã tin rằng Chúa sẽ thực hiện 
những gì Người ñã nói với em” (Lc 
1, 45). Điều này cũng ñược chính 
Chúa Giê-su khẳng ñịnh: “Phúc 
thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời 
Thiên Chúa”  (Lc 11, 28). 

Từ ñó, văn chương Ki-tô giáo 
trong các thế kỷ ñầu tiên gọi 
những tín hữu chết trong ơn nghĩa 
Chúa là “beati”, những người ñang 
vui hưởng hạnh phúc bên cạnh 
Chúa, bởi vì trước ñây họ ñã ñi 
theo con ñường các mối phúc 
thật. Nói khác ñi, các “beati” (các 
phúc nhân, các chân phúc) là 
chính các vị thánh, những người 
ñã tuân giữ luật chúa; ñã sống 
ñạo ñức thánh thiện. 

Hỏi: Như vậy các “chân 
phúc” cũng là “các thánh”, 
phải không? 

Đáp: Đúng thế, như vừa nói ở 
trên, những tín hữu ñã sống ñời 
ñạo ñức thánh thiện, ñã ñi theo 
con ñường bát phúc, thì sau khi 
qua ñời, ñược hưởng hạnh phúc 
vĩnh cửu bên cạnh Chúa, thông dự 
vào chính sự thánh thiện của 
Chúa. Vì thế, không lạ gì mà trong 
các thế kỷ ñầu tiên, phụng vụ 
dùng trà trộn các tiếng “chân 
phúc” và “thánh nhân”. Một trường 
hợp ñiển hình là Đức Ma-ri-a. Các 
sách phụng vụ vừa gọi là thánh 
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Ma-ri-a (Sancta Maria), vừa gọi là 
chân phước Ma-ri-a (Beata Maria). 

Hỏi: Thế thì, từ hồi nào các 
chân phúc bị giáng cấp xuống 
hàng á thánh? 

Đáp: Từ khi có sự thay ñổi quan 
ñiểm giáo luật về sự thánh thiện. 
Từ ñầu, chúng ta bàn về khái 
niệm về chân phúc và sự thánh 
thiện dưới khía cạnh thần học, 
trong mối tương quan với Thiên 
Chúa. Từ thế kỷ thứ XVI trở ñi, 
Tòa Thánh sử dụng hai từ này 
theo khía cạnh khác, ñó là sự tôn 
kính trong phụng vụ. Cho dù một 
tín hữu ñã nổi tiếng thánh thiện, 
ñã thực hành các nhân ñức cách 
anh hùng, nhưng sau khi họ qua 
ñời, không ñược phép gọi họ là 
“beati” (phúc nhân) bao lâu chưa 
có nghị ñịnh của Tòa Thánh. Thiết 
tưởng cũng nên biết rằng trong 
thiên niên kỷ thứ nhất, việc nhìn 
nhận ñời sống thánh thiện của các 
tín hữu thuộc thẩm quyền của 
Giám mục. Từ việc công bố bộ   
luật năm 1234, thẩm quyền ñược 
dành cho Tòa Thánh. Duy Đức 
Giáo hoàng mới có thẩm quyền 
tuyên thánh, nghĩa là ghi danh 
tánh một người tín hữu vào sổ các 
thánh. Đó là ý nghĩa của từ 
canonisatio : canon là danh mục, 
sổ bộ; canonizatio là ghi danh vào 
sổ bộ. Một khi người tín hữu nào 

ñược canonisatio thì ñược gọi là 
“thánh”, và ñược phép tôn kính 
công khai. Cho ñến thế kỷ thứ XV, 
các thánh (sancti ) cũng ñược gọi 
là beati (chân phúc) như trước kia. 
Thế nhưng, sang thế kỷ thứ XVI 
Tòa Thánh cho phép một vài nơi 
ñược tôn kính vài người tuy nổi 
tiếng thánh thiện nhưng chưa 
ñược tuyên thánh: những vị ñó 
ñược gọi là beati (chân phúc) chứ 
không ñược gọi là sancti (thánh). 
Các nghị ñịnh này ñược gọi là 
beatificatio và trở nên thông dụng 
từ thế kỷ thứ XVII. Với sắc lệnh 
ngày 13.03.1625 của Đức Ur-ba-
nô VIII (ñược kiện toàn với ñoản 
dụ Caelestis Hierusalem ngày 
05.07.1634), sự phân biệt từ ngữ 
trở nên rõ ràng: beatificatio là 
tuyên chân phước, canonisatio là 
tuyên thánh. Việc Giáo Hội tuyên 
chân phước cho phép ñược tôn 
kính một tôi tớ Chúa; nhưng sự 
tôn kính này ñược giới hạn trong 
một Hội Dòng, một Giáo hội ñịa 
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phương. Với việc tuyên thánh, sự 
tôn kính mang tính cách bắt buộc 
trong toàn thể Giáo Hội. 

Hỏi: Thế nào là cho phép 
tôn kính? 

Đáp: Việc tôn kính bao gồm nhiều 
chi tiết. Trước tiên, ñược phép ñặt 
chân dung (hình ảnh) lên trên bàn 
thờ. Tiếp ñến, các tín hữu có thể 
ñọc kinh nhờ xin vị chân phước 
chuyển cầu. thêm vào ñó, hằng 
năm lịch phụng vụ dành một ngày 
kính nhớ với bài lễ và kinh nguyện. 

Hỏi: Làm thế nào ñể ñược 
tuyên chân phước? 

Đáp: Những thủ tục tuyên thánh 
ñã ñược thay ñổi trải qua thời ñại. 
Nói chung, ñể ñược tuyên chân 
phước cần phải chứng tỏ rằng 
người tín hữu ñã sống ñời ñạo 
hạnh. Tiêu chuẩn ño lường mức 
ñộ ñạo hạnh quen gọi là “thực 
hiện các nhân ñức anh hùng”, 
nghĩa là họ ñã thực hành tất cả 
các nhân ñức (tóm lại trong ba 
nhân ñức ñối thần - tin, cậy, mến 
và bốn nhân ñức “căn bản” - khôn 
ngoan, công bằng, can ñảm và 
tiết ñộ) một cách phi thường (1). 
Tính cách phi thương này không 
những chỉ muốn nói lên tầm ñộ 
xuất sắc của tôi tớ Chúa, nhưng 
con chứng tỏ tác ñộng khác 
thường của Chúa Thánh Thần 

trong ñời họ. Nói thế, không có 
nghĩa là bất cứ vị chân phúc nào 
cũng thực hiện tất cả 07 nhân ñức 
cách phi thường; thường mỗi vị 
nổi bật một vài nhân ñức nào ñó, 
ví dụ như can ñảm nơi các vị tử 
ñạo. Dù sao, nhân ñức trổi vượt 
hơn cả là ñức ái. 

Hỏi: Có cần phải làm phép lạ ñể 
trở thành chân phước không? 

Đáp: Không cần, nếu ta hiểu là 
phải làm phép lạ lúc còn sống. Bởi 
vì việc thực hiện các nhân ñức 
cách phi thường ñã là một phép lạ 
rồi. Còn khi nói ñến thủ tục tuyên 
chân phước sau khi ñương sự ñã 
chết thì khác. Thủ tục thay ñổi tùy 
theo thời ñại. Trong bộ giáo luật 
hiện hành, thủ tục tuyên chân 
phước bắt ñầu bằng việc ñiều tra 
về việc thực hành các nhân ñức 
anh hùng. Bước tiến sau ñó sẽ 
thay ñổi tùy theo hồ sơ có phải là 
một vụ tử ñạo hay không. Nếu là 
một vị tử ñạo, thì chỉ cần chứng  
minh sự kiện chết vì ñức tin là 
xong. Còn nếu không phải là vị tử 
ñạo thì ñòi phải có một phép lạ. 
Cần phải ghi nhận là phép lạ diễn 
ra sau khi ñương sự ñã qua ñời 
chứ không phải là lúc sinh tiền. 
Giáo Hội ñòi hỏi phép lạ ra như ñể 
biết chắc rằng vị tôi tớ Chúa ñang 
hưởng phúc bên cạnh Chúa, và có 
thể chuyển cầu cho chúng ta. 
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Hỏi: Còn ñể ñược tuyên 
thánh, giáo luật ñòi thêm 
ñiều kiện nào nữa? 

Đáp: Trước khi trả lời câu hỏi, cần 
phải nhấn mạnh rằng không phải 
là các thánh thì thánh thiện hơn 
các chân phước. Vì thế thiết tưởng 
dịch chân phước là “á thánh” thì 
không ñúng, bởi vì xét về sự ñời 
sống thánh thiện thì chân phước 
và hiển thánh ñều như nhau. 
Không phải là với việc tuyên thánh 
thì chân phước trở nên thánh 
thêm chút nữa. Như ñã nói trên 
ñây, sự khác biệt chỉ có tính cách 
giáo luật, mở rộng tầm mức tôn 
kính từ chỗ nhiệm ý ñến mức bó 
buộc và phổ quát. Nhưng ñó là nói 
theo nguyên tắc ñặt ra hồi thế kỷ 
thứ XVII, chứ ngày nay không còn 
giá trị mấy nữa, nhất là từ sau 
Công ñồng Vatican II. Thực vậy, 
lịch phụng vụ phổ quát ñược cải tổ 
sau Công ñồng ñã quyết ñịnh 
giảm thiểu các ngày kính các 
thánh, bởi vì muốn chú trọng hơn 

vào Đức Ki-tô. Do ñó, lịch phổ 
quát chỉ kính những thánh nào nổi 
tiếng hoặc vì tượng trưng những 
vùng khác nhau trên thế giới. 

Bây giờ ñi vào câu hỏi ñã 
nêu. Thủ tục tuyên thánh hiện nay 
chỉ ñòi thêm một phép lạ nữa. 
Như vậy là không cần phải mở lại 
hồ sơ về việc thực hành các nhân 
ñức anh hùng. Hồ sơ này ñã ñóng 
với việc tuyên chân phước. Vì vậy 
mà tôi mới nói là vị hiển thánh 
không thánh thiện hơn chân phúc 
tí nào hết. Để kết thúc mục giải 
ñáp lần này, thiết tưởng nên nói 
qua những dự án cải tổ thủ tục 
tuyên thánh mà một số học giả ñã 
nêu lên từ Công ñồng Vatican II. 

1. Có tác giả ñề nghị trở lại với 
tập tục của thiên niên kỷ thứ 
nhất, nghĩa là ñể cho mỗi 
Giáo hội ñịa phương thiết lập 
danh sách các phúc nhân, 
không cần sự can thiệp của 
Tòa Thánh. Tôi nghĩ rằng ñề 
nghị này khó chấp nhận. 

2. Một ñề nghị khác yêu cầu 
loại bỏ hồ sơ phép lạ khỏi 
thủ tục tuyên thánh, nghĩa là 
sau khi hoàn tất hồ sơ nhân 
ñức anh hùng thì công bố 
chân phúc ngay. Điều này 
vẫn còn ñược tranh luận. 
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3. Một ý kiến khác (xem ra thực 
tế hơn) là trở lại với thời buổi 
thủ tục tuyên thánh mới ra 
ñời hồi thế kỷ thứ XIII, nghĩa 
là loại bỏ sự phân biệt giữa 
chân phúc và hiển thánh. Khi 
ñã hoàn tất các hồ sơ thì 
tuyên thánh luôn, khỏi cần 
tuyên chân phước nữa. 

Ý kiến này xem ra ñang 
ñược nghiên cứu kỹ lưỡng, bởi vì 
ngày nay sự phân biệt giữa chân 
phước và hiển thánh không còn rõ 
rệt nữa. Việc tuyên thánh không 
gia tăng gì thêm danh giá cho tôi 
tớ Chúa: ở ñâu mà người ta ñã 
tôn kính vị ñó thì họ vẫn tiếp tục 
trước và sau khi tuyên thánh; còn 
ở ñâu mà người ta không kính thì 
sau ngày tuyên thánh cũng chẳng 
thay ñổi thái ñộ. Cách riêng, nghi 
thức tuyên chân phước và nghi 
thức tuyên thánh chỉ khác nhau về 
vài chi tiết thứ yếu. Trước Công 
ñồng Vatican II thì nghi thức rất 
khác nhau. Trong khi thức tuyên 
chân phước, thì Đức Hồng Y Tổng 
trưởng ñọc sắc lệnh của Đức 
Thánh Cha trong một thánh lễ do 
một chức sắc giáo triều chủ tọa, 
không có sự hiện diện của ngài. 
Còn trong nghi thức tuyên thánh 
thì chính Đức Thánh Cha chủ tọa. 
Thế nhưng từ năm 1971 trở ñi, 
ĐTC ñích thân chủ sự thánh lễ 

trong ñó ngài ñọc công thức tuyên 
chân phước và tuyên thánh. Điều 
này làm cho các tín hữu không 
nhận thấy sự khác biệt giữa hai 
nghi thức nữa. 

* [Lưu ý: Tưởng cũng nên biết 
qua, trước 1971, thông thường 
các lễ tuyên chân phước ñều do 
các vị Hồng Y chủ sự. Rất hiếm khi 
Đức Giáo Hoàng chủ sự. Vào năm 
1971, Đức Phao-lô VI ñã ñích thân 
tuyên chân phước cho cha 
Maximillian Kolbe. Đức Cố Giáo 
Hoàng Gio-an Phaolô II, lúc bấy 
giờ là Hồng Y Karol Wojtyla của 
Tổng Giáo phận Krakow ñã ñồng 
tế trong thánh lễ. Từ ñó trở về 
sau, tất cả các lễ tuyên thánh ñều 
do Đức Giáo Hoàng chủ sự. Trong 
suốt triều ñại Giáo Hoàng của 
ngài, Đức Thánh Cha Gio-an 
Phao-lô II ñã ñích thân cử hành 
147 lễ tuyên thánh bao gồm cả 62 
lễ diễn ra tại hải ngoại và tại các 
thành phố Italia bên ngoài thành 
Vatican. Đức Gio-an Phao-lô II ñã 
tuyên chân phước cho 1.342 vị tôi 
tớ Chúa và tuyên thánh cho 147 
vị. Từ khi tiến trình tuyên thánh 
ñược thiết lập vào năm 1588, tất 
cả các Đức Giáo Hoàng trước Đức 
Gio-an Phao-lô II ñã tuyên chân 
phước cho 1.201 vị tôi tớ Chúa và 
tuyên thánh cho 302 vị. Từ năm 
2005, ĐTC Bê-nê-ñíc-tô XVI ñã trở 
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lại tập tục cổ truyền: ngài chỉ chủ 
tọa lễ nghi tuyên thánh; còn lễ 
nghi tuyên chân phước ñược ủy 
thác cho ĐHY Tổng Trưởng Thánh 
Bộ Tuyên Thánh]. 

Hỏi: Sự kiện Đức Thánh Cha 
Bê-nê-ñíc-tô XVI sẽ ñích thân 
chủ sự thánh lễ tuyên Chân 
Phước cho Đức Gio-an Phao-
lô II tại quảng trường thánh 
Phê-rô vào ñúng ngày mùng 
01 tháng 05 vừa qua có ý 
nghĩa gì không? 

Đáp: Ngày lễ tuyên chân phước 
ñã không do Bộ Phong Thánh 
quyết ñịnh, và ñã ñược công bố 
trong sắc lệnh một cách ñặc biệt. 
Việc chọn ngày mùng 01 tháng 05 
thì cũng dễ hiểu thôi. Vì năm nay, 
trong ngày ñó Giáo hội mừng lễ 
kính Lòng Thương Xót Chúa, là lễ 
ñã do chính Đức Gio-an Phao-lô II 
thành lập. Tôi tưởng tượng ra 
rằng dân nước Ba Lan sẽ ñặc biệt 
sung sướng về sự lựa chọn này: vì 
thánh nữ Faustina Kowalska vị 
tông ñồ lớn của Lòng Thương Xót 
Chúa là người ñồng hương của 
họ, cũng như vì ñó là quốc lễ của 
Ba Lan. Thế rồi sự kiện chính Đức 
Thánh Cha Bê-nê-ñíc-tô XVI chủ 
sự lễ tuyên chân phước cho vị tiền 
nhiệm của người cho thấy sự kính 
trọng và quý mến sâu xa của hai 
vị ñối với nhau � 

 
(1) * Nhân ñức là một xu hướng thường xuyên 
và kiên trì của lý trí và ý chí nhằm ñiều chỉnh 
hành vi của chúng ta, ñiều tiết các ñam mê và 
hướng dẫn nếp sống chúng ta cho phù hợp 
với lý trí và ñức tin. Nhờ ñạt ñược và củng cố 
thường xuyên bằng các hành vi và luân lý tốt, 
các ñức tính nhân b ản ñược ân sủng Thiên 
Chúa thanh luyện và nâng cao. Đó là các ñức 
tính ñược gọi là các ñức tính “căn bản”. Tất cả 
các nhân ñức khác ñều quy tụ quanh các ñức 
tính này và tạo thành nền tảng cho ñời sống 
ñạo ñức. Đó là: khôn ngoan, công bằng, can 
ñảm và tiết ñộ. 

* Các nhân ñức ñối thần là những nhân ñức có 
chính Thiên Chúa là nguồn gốc, ñộng lực và 
ñối tượng trực tiếp. Các nhân ñức này phú 
bẩm trong con người cùng với ân sủng thánh 
hóa, giúp con người có khả năng sống tương 
quan với Thiên Chúa Ba Ngôi. Các nhân ñức 
ñối thần tạo nền móng và ñộng lực cho hành vi 
luân lý của người Ki-tô hữu, làm sinh ñộng các 
ñức tính nhân bản. Chúng là bảo chứng cho 
sự hiện diện và hoạt ñộng của Chúa Thánh 
Thần trong các khả năng của con người. Các 
nhân ñức ñối thần gồm có: ñức tin, ñức cậy và 
ñức mến. 

(xc. Toát Yếu GLHTCG số 377 – 388. 
Tr.170 – 173, HĐGMVN – UBGLĐT, NXB 
Tôn Giáo 2007). 
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Tieán Trình Tuyeân Thaùnh 

Lm. Pr. Trần Thế Tuyên 

1. Từ ngữ: tuyên thánh ñúng 
hơn là phong thánh 

Từ phong thánh quen dùng trong 
tiếng Việt, nguyên ngữ từ tiếng 
Hy-lạp “Kanon” có nghĩa là thước 
ño hay tiêu chuẩn hay ñược nhìn 
nhận là có giá trị. Ý nghĩa này 
ñược tìm thấy trong ñộng từ 
canonizare của tiếng La-tinh, rồi 

canoniser trong tiếng Pháp và 
Canonize trong tiếng Anh. 

Những tín hữu trong thế kỷ ñầu 
ñã phong thánh cho các Tông 
Đồ khi gọi các ngài là Thánh. 
Những vị tử ñạo cũng ñược gọi 
là thánh. Rồi những thế kỷ kế 
tiếp, những giáo dân có ñời sống 
thánh thiện, nêu gương sáng và 
thành mực thước cho người ñời 
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cũng ñược tuyên bố “ñang ở 
trên thiên ñàng” tức là thánh. 

Như vậy theo từ Kanon và theo 
truyền thống, Giáo Hội không hề 
phong thánh hay không hề làm 
cho ai thành thánh cả. Giáo Hội, 
qua thời gian cầu nguyện lâu dài 
và qua những phép lạ ñược thực 
hiện nhờ lời chuyển cầu của những 
giáo dân ñã chết và ñã từng có ñời 
sống thánh thiện, ñã tuyên bố là 
những vị này ñang ở trên trời với 
Chúa, tức họ là Thánh. 

Vai trò của Giáo Hội là tuyên 
thánh, tức chính thức tuyên bố 
rằng: Ông A, bà B, hay Đức Cha 
C, hay linh mục D hay tu sĩ G... 
ñã có ñời sống thánh thiện khi 
còn sống và ñang ở trên trời với 
Chúa. Từ nay họ ñược kanon, 
tức thành mẫu mực ñáng cho 
chúng ta kính trọng, bắt chước 
và ñược cho vào danh sách 
phụng vụ chư thánh. 

2. Giai ñoạn sơ khởi và những 
yếu tố căn bản cần biết 

a. Ứng viên tuyên thánh phải là một 
người Công Giáo hay dự tòng ñã 
chết, tức ñang ở trên thiên ñàng. 
Không có vấn ñề tuyên thánh 
cho ai còn ñang sống. 

b. Dư luận thuận lợi, kéo dài, công 
khai và mạnh mẽ về ñời sống 
thánh thiện hay gương anh 

hùng tử ñạo của ứng viên. Nếu 
có trở ngại và chống ñối không 
thể vượt qua ñược, xin sớm huỷ 
bỏ tiến hành án tuyên thánh. 
Chỉ nên bắt ñầu sau khi ứng 
viên ñã chết ñủ 05 năm. 

Mẹ Chân Phước Tê-rê-sa thành 
Calcutta chết ngày 05.09.1997 
và ñược Đức Gio-an Pha-olô II 
tuyên chân phước ngày 
19.10.2003, tức sau sáu năm 01 
tháng và 14 ngày. 

Đức Giáo hoàng Gio-an Phao-lô 
II chết ngày 02.04.2005 và ñã 
ñược tuyên chân phước ngày 
01.05.2011 vừa qua, tức sau 06 
năm một tháng. 

c. Phải có thỉnh nguyện viên yêu cầu 
lập án tuyên thánh. Thỉnh nguyện 
viên có thể là: cá nhân một giáo 
dân, một nhóm giáo dân, một hội 
ñoàn Công giáo tiến hành (1) một 
tổ chức có tư cách pháp nhân như 
giáo xứ, Giáo phận, Hội Đồng 
Giám Mục ñịa phương hay một 
Thánh Bộ ở Giáo triều Rô-ma 
ñược thiết lập bởi Giáo Luật hay 
bởi Giáo quyền có thẩm quyền. 

d. Giám Mục Giáo phận ex officio 
tức Giám Mục ñịa phương 
ñương quyền. Tuy nhiên, ngài 
nên tránh khởi án tuyên thánh 
vì ngài sẽ phải là chánh án trong 
toà án Giáo phận. 
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e. Cáo thỉnh viên (postulator) 
thường là một linh mục, ñược 
yêu cầu và ñược uỷ thác ñể 
chuẩn bị và trình bày thỉnh 
nguyện tuyên thánh: Phải ñược 
thỉnh nguyện viên yêu cầu và 
Giám Mục thẩm quyền chấp 
thuận; Phải thu tập tất cả những 
gì có liên quan ñến ứng viên 
tuyên thánh: tiểu sử, văn từ, 
nhân chứng, chứng từ, hình 
ảnh… Phải chịu trách nhiệm tài 
chánh ñể chi trả cho tiến trình 
tuyên thánh. Khi án tuyên thánh 
tiến sang giai ñoạn ở Rô-ma, cần 
một tân cáo thỉnh viên thường 
trú ở Rô-ma ñể ứng phó với mọi 
tình huống liên quan ñến vụ án. 

f. Thường có hai loại nhân chứng: 
Nhân chứng de visu tức chứng 
kiến tận mắt và nhân chứng de 
auditu, nhân chứng ñược nghe 
từ nhân chứng de visu. Không 
chấp nhận nhân chứng de 
auditu ab audientibu tức nhân 
chứng nghe lại từ nhân chứng 
de auditu. Không giới hạn số 
nhân chứng, tuy nhiên, có một 
số người không ñược làm nhân 
chứng ñược như: Cáo thỉnh viên 
hay phó cáo thỉnh viên vụ án, 
viên chức trong toà án tuyên 
thánh cấp Giáo phận, cha giải tội 
và cha linh hướng của ứng viên. 

g. Cáo thỉnh viên chính thức ñệ 
trình bằng văn bản với Giám 
Mục ñương nhiệm những gì có 
liên quan ñến ứng viên: tiểu sử, 
nhân ñức trổi vượt hay chứng từ 
tử ñạo, dư luận thuận lợi, văn từ 
ñã xuất bản và chưa xuất bản, 
danh sách nhân chứng, những 
“sự lạ” nghĩ là ñã ñược Chúa 
nhậm lời qua lời chuyển cầu của 
ứng viên và cả những bất lợi 
nếu có… và xin ngài cho phép 
tiến hành án tuyên thánh. 

3. Giai ñoạn I: Thiết lập án 
tuyên thánh cấp Giáo phận 

a. Giám Mục Giáo phận ñương 
quyền nên hỏi ý kiến của các 
Giám Mục Giáo phận phụ cận, các 
Giám Mục trong Giáo tỉnh hay 
ngay cả Hội Đồng Giám Mục về 
việc thực hiện tiến trình tuyên 
thánh. Phổ biến công khai thỉnh 
nguyện tuyên thánh cho ứng viên. 
Sau ñó, ngài cho thiết lập Uỷ ban 
giám sát (Board of inquiry) gồm 
những linh mục có kiến thức thần 
học, giáo luật và lịch sử ñể bảo 
ñảm cho tiến trình hợp luật. 

b. Sau khi ñã có nhận ñược những 
xét ñoán khôn ngoan thuận lợi, 
Giám Mục Giáo phận cho triệu tập 
giáo dân, tuyên bố chính thức 
thực hiện tiến trình tuyên thánh 
cho ứng viên ñược thỉnh nguyện. 
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c. Những thần học gia ñược chỉ 
ñịnh ñể nghiên cứu những văn 
từ của ứng viên tuyên thánh liên 
hệ ñến ñức tin và luân lý. 
Những sử gia và văn khố viên 
có nhiệm vụ trình bày về sự xác 
thực, giá trị của những văn từ 
và cả nhân cách của ứng viên 
qua những văn từ này. 

d. Giám Mục thẩm quyền ñể cử 
Công tố Viên (Promotor 
iustitiae) ñể xem xét về kết quả 
những nghiên cứu trên những 
văn từ của ứng viên. Công tố 
Viên có thể nêu những thắc mắc 
với Uỷ ban giám sát. Sau khi 
không thấy có gì trở ngại, Đức 
Giám Mục Giáo phận cho phép 
phổ biến hình ảnh cũng như tiểu 
sử của Ứng Viên tuyên thánh 
trong Giáo phận mình. 

e. Giám Mục Giáo phận gửi tất cả 
những tài liệu, án từ ñến Bộ 
Tuyên Thánh ở Rô-ma 
(Congregation for the Causes of 
Saints). Tài liệu phải ñược ủy 
viên thư ký Giáo phận ký tên và 
ñóng dấu trên từng trang. Bộ 
Tuyên Thánh sẽ liên hệ với Bộ 
Giáo Lý Đức Tin (Congregation 
for the Doctrine of the Faith) và 
những văn phòng ở Toà Thánh 
có liên quan. Sau khi không 
nhận ñược một phản kháng 
nào; Bộ Tuyên Thánh sẽ ra văn 

thư gọi là Nihil Obstat, tức 
không có gì trở ngại, gửi cho 
Đức Giám Mục Giáo phận và 
cho phép tiếp tục tiến hành vụ 
án tuyên thánh. 

4. Giai ñoạn II: Danh hiệu 
“Đầy Tớ Chúa” và tiến hành 
giám sát về nhân ñức hay 
việc tử ñạo. 

4.1 Sau khi nhận ñược Nihil Obstat 
từ Bộ Tuyên Thánh,  Giám Mục 
ñương quyền ra quyết ñịnh 
chính thức: 

a. Nhìn nhận và tuyên bố ứng viên 
là Đầy Tớ Chúa. 

b. Thiết lập toà án cấp Giáo phận 
gồm có: chánh án (ñược hiểu là 
Giám Mục Giáo phận, tuy nhiên 
ngài nên bổ nhiệm một linh mục 
có khả năng thần học, giáo luật 
và lịch sử ñảm trách thay thế 
ngài); Công tố viên và vài Lục sự. 

c. Thẩm phán có nhiệm vụ thăm 
viếng mộ phần của Đầy tớ Chúa 
và không nên chấp nhận những 
sùng bái nếu có. Thẩm phán phải 
theo những nguyên tắc Giáo Luật 
qui ñịnh về việc phỏng vấn nhân 
chứng ở những ñiều khoản 1548, 
1553, 1558 và 1559. 

d. Công tố viên: Phải là một linh 
mục thông thạo thần học, giáo 
luật và lịch sử và ñược Đức 
Giám Mục Giáo phận bổ nhiệm, 
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GL. 1435. Nhiệm vụ: hiện diện 
trong tất cả mọi phiên toà, tra 
xét mọi chứng từ, ký nhận và 
bảo ñảm tiến hành hợp luật. 

e. Lục sự: có thể là một giáo dân 
có tiếng tốt ñược chỉnh ñịnh bởi 
Giám Mục hay chưởng ấn Giáo 
phận. Nhiệm vụ: ghi chép ñúng 
nguyên văn lời khai, hành ñộng 
và chứng từ. 

f. Thiết lập bản câu hỏi: Có chuyên 
viên thiết lập bản câu hỏi và 
thông qua với Uỷ ban Giám sát 
Giáo phận. Không ñược trao bản 
câu hỏi cho nhân chứng trước. 
Nên cho nhân chứng thấy tiến 
trình thời gian cuộc ñời của Đầy 
Tớ Chúa ñể theo dõi và cung 
cấp chứng từ cụ thể. 

4.2 Phiên họp mở màn (Không nên 
diễn ra long trọng tại nhà thờ 
chánh toà nhằm tránh mọi ngộ 
nhận rằng: Đầy tờ Chúa ñã ñược 
tuyên thánh): Giám Mục Giáo 
phận xác ñịnh việc bổ nhiệm: 
Chánh án, công tố viên, lục sự 
và ủy viên giám sát. Giám Mục 
nhận lời thề của các viên chức 
toà án. Chưởng ấn ký nhận. Giới 
thiệu nhân chứng. Xác ñịnh chỗ 
lấy chứng từ. Có thể mời gia 
ñình của Đầy tớ Chúa tham dự 
phiên họp mở màn này. 

4.3 Thể thức sát hạch nhân 
chứng:  Tất cả ñều phải thề nói 
sự thật và chỉ sự thật. Chỉ có 
chánh án, công tố viên, lục sự và 
nhân chứng hiện diện. Giám Mục 
(nếu không là chánh án) và cáo 
thỉnh viên không ñược hiện diện. 
Phải tuân giữ Giáo Luật các ñiều 
khoản 1539, 1547 và 1574 ñể có 
ñược những chứng từ xác thực. 
Nhân chứng và công tố viên phải 
ký nhận trên từng trang chứng 
từ. Nếu có sửa chữa, công chứng 
viên và nhân chứng phải ký 
nhận. Sau cùng, lục sự ñọc lại 
chứng từ và ký nhận. 

4.4 Kết thúc giai ñoạn giám sát 
nhân chứng cấp ñịa phận: 

a. Gom góp tất cả những dữ kiện, 
chứng từ, sửa ñổi, ghi chú, 
duyệt xét, ñọc lại và tất cả 
thành viên toà án và nhân 
chứng thề rằng: ñã cung cấp 
chứng từ thật. 

b. Chánh án, công tố viên, lục sự ñi 
viếng phần mộ cũng như những 
nơi ñược nhân chứng ñề cập có 
liên quan ñến Đầy tớ Chúa. 

c. Hồ sơ, tài liệu ñược lập thành ba 
bản: Nguyên bản (archetypum) 
ñược niêm phong và lưu giữ ở 
văn khố Toà Giám Mục Giáo 
phận. Hai phó bản ñược lục sự 
ñóng dấu, ký tên và gửi sang 
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sang Rô-ma. Một bản gọi là 
Transumptum gởi ñến Bộ Tuyên 
Thánh và giữ ở văn khố. Bản còn 
lại cũng gửi ñến Bộ Tuyên Thánh 
nhưng ñược trao cho cáo thỉnh 
viên hay những ai ñang nghiên 
cứu về án tuyên thánh khảo sát. 

d. Cáo thỉnh viên có nhiệm vụ 
mang sang Rô-ma và trao cho 
Bộ Tuyên Thánh: Lá thư gửi cho 
Bộ trưởng Bộ Tuyên Thánh. Hai 
phó bản do toà án Giáo phận 
thiết lập ñã nói. Sách viết, thủ 
bản, văn thư, chứng từ của ñầy 
tớ Chúa. Tất cả ñược gọi là 
Instrumentum ñược chứa trong 
một hộp, niêm phong gọi là 
Clausurae. Án từ ñã gửi ñi, kết 
thúc giai ñoạn tiến trình tuyên 
thánh cấp Giáo phận. 

5. Giai ñoạn III: Tiến trình án 
tuyên thánh ở Rô-ma 

Không qua ñường bưu ñiện, 
nhưng Cáo thỉnh viên phải 
mang hộp niêm phong tài liệu 
từ Giáo phận sang Rô-ma. Yêu 
cầu Bộ Tuyên Thánh nhận và ra 
quyết ñịnh cho tiếp tục án tuyên 
thánh ở Rô-ma. 

Tân cáo thỉnh viên ñược thỉnh 
nguyện viên chỉ ñịnh và ñược 
Bộ Tuyên Thánh nhìn nhận. Tân 
cáo thỉnh viên phải ở Rô-ma. 

Cáo thỉnh viên yêu cầu Bộ 
Tuyên Thánh ra quyết ñịnh nhìn 
nhận tiến trình ñã thực hiện ở 
cấp Giáo phận là hợp luật và 
thành sự. Nếu tiến trình sơ khởi 
ở Giáo phận hợp luật và thành 
sự, tân cáo thỉnh viên yêu cầu 
Bộ Tuyên Thánh cho nghiên cứu 
ñể xúc tiến việc tuyên thánh. 

Sau khi ñã ra quyết ñịnh nhìn 
nhận tiến trình sơ khởi của cấp 
Giáo phận; Bộ Tuyên Thánh sẽ 
bổ nhiệm những viên chức như: 
Công tố viên, những nhà nghiên 
cứu sử học, báo cáo viên 
(Relator). Về phía thỉnh nguyện 
viên, ñược yêu cầu chọn một 
người cộng sự gọi là collaborator. 
Relator và Collaborator sẽ viết 
một positio, tức tiểu sử của ñầy 
tớ Chúa, liên quan ñến nhân ñức 
trổi vượt hoặc việc tử ñạo. Đại 
khái một positio như sau: 

Thông tin về bốn ñiểm: lịch sử 
tiến trình sơ khởi - phương pháp 
thực hiện - tiểu sử ñầy tớ Chúa 
và dư luận về ñời sống nhân ñức 
thánh thiện hay chứng từ tử ñạo. 

Trưng dẫn dữ kiện cụ thể, 
chứng từ và nhân chứng. 

Tài liệu: Giấy rửa tội, chứng từ của 
gia ñình, Giáo phận hay Dòng tu. 

Relato et Vota: Báo cáo và biểu 
quyết. Nếu ñồng ý, Bộ Tuyên 
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Thánh sẽ ñề cử sáu nhà nghiên 
cứu sử học, mười tư vấn thần 
học ñể nghiên cứu trên positio. 
Nếu hai phần ba trong số này 
biểu quyết thuận, án tuyên 
thánh sẽ ñược báo cáo với Bộ 
Giáo Lý Đức Tin. Nếu không, 
yêu cầu làm lại. 

Giai ñoạn hai ở Rô-ma: 
Nâng Đầy tớ Chúa lên 
Venerable, Bậc ñáng kính. 

Các Hồng Y và Giám Mục trong 
và ngoài Rô-ma ñược triệu tập 
và ñược cáo thỉnh viên yêu cầu 
chấp nhận án tuyên thánh. Một 
Ponens, tứ báo cáo viên ñược 
chọn từ các Hồng y hay Giám 
mục, thành viên của Bộ Tuyên 
Thánh ñược bổ nhiệm ñể chấp 
nhận án tuyên thánh và báo cáo 
với Đức Giáo Hoàng. Một khi 
Đức Thánh Cha ñã nhìn nhận 
những nhân ñức siêu vượt hay 
cái chết anh hùng của ñầy tớ 
Chúa là xác thực, ngài ra quyết 
ñịnh cho nâng Đầy tớ Chúa lên 
Bậc ñáng kính. Giờ ñây, người 
ta ñược quyền làm Holy Card, 
tức thiệp thánh, có hình của Bậc 
Đáng Kính và kinh nguyện xin 
Chúa thực hiện dấu lạ qua sự 
chuyển cầu của Bậc ñáng kính. 

Đến ñây, tiến trình tuyên thánh ñã 
trải qua hai giai ñoạn rất khó khăn: 

Thiết lập toà án cấp Giáo phận ñể 
thu thập tài liệu, chứng từ và sát 
hạch chứng nhân và ñề xuất sang 
Rô-ma ñể nhận Nihil Obstat và 
ứng viên ñược gọi là: Đầy tớ Chúa. 

Mang án tuyên thánh sang Rô-
ma và chịu sự làm việc rất tỉ mỉ 
và tốn kém của Bộ Tuyên Thánh 
ñể ñầy tớ Chúa ñược nhìn nhận 
là bậc ñáng kính. 

6. Giai ñoạn IV: Phép lạ và 
tuyên phong chân phước 

Phép lạ: Được coi như sự chuẩn 
nhận của Chúa trên ứng viên 
tuyên thánh ñang ở trên Trời. 
Ngay từ thế kỷ thứ XIII, dưới 
thời Đức In-nô-cen-tê III, Giáo 
Hội ñòi buộc phải có phép lạ 
thực hiện nhờ lời chuyển cầu của 
những Bậc Đáng Kính, những 
ứng viên tuyên thánh về ñời 
sống ñạo ñức. Tuy nhiên, phép 
lạ ñược miễn trừ nơi những ứng 
viên tuyên thánh tử ñạo. 

Phép lạ phải là phép lạ thể lý, 
chứ không phải luân lý, tức kết 
quả những việc lạ phải ñược 
cảm nhận, ñược nhìn thấy, 
ñược minh chứng và giảo 
nghiệm y khoa. Và phải ñã xảy 
ra một năm rồi. 

Khi có việc lạ xảy ra, cáo thỉnh 
viên phải viết ñơn xin Giám Mục 
thẩm quyền thiết lập ban giám 
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sát. Sau khi xét ñoán khôn 
ngoan có thể là phép lạ, Giám 
Mục Giáo phận ñể cử hai bác sĩ 
xét nghiệm, chuyên viên thu 
thập tài liệu, chứng từ và yêu 
cầu Toà án Giáo phận thiết lập 
việc sát hạch nhân chứng. 

Hồ sơ kết quả thẩm ñịnh, có thể 
là phép lạ, sẽ lập thành ba bản. 
Bản gốc giữ ở Toà Giám Mục ñịa 
phương. Hai bản còn lại gửi 
sang Bộ Tuyên Thánh Rô-ma ñể 
duyện xét và thẩm ñịnh. 

Bộ Tuyên Thánh duyệt xét phép 
lạ trên ba tiêu chuẩn: 

Y khoa: Đây là một chữa trị xác 
thực và lạ lùng mà y khoa bình 
thường không làm ñược. 

Thần học: Nhân chứng ñã khẩn 
cầu với Bậc Đáng Kính và nhận 
ñược phép lạ. 

Lòng ñạo: Hồng Y và các Giám 
Mục quyết ñịnh là rất hữu ích 
cho lòng sốt sắng của Giáo Hội 
hoàn vũ nếu ứng viên ñược 
tuyên chân phước. 

Tất cả ñược ñệ trình lên Đức 
Thánh Cha và ñể ngài có quyết 
ñịnh sau cùng là có tiến tới 
tuyên thánh hay không. Nếu có, 
cũng chính Đức Thánh Cha sẽ 
công bố ngày giờ, nơi chốn cử 
hành việc tuyên Chân Phước. 

Đức cố Hồng Y Phan-xi-cô 
Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận 

Đức Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê 
Nguyễn văn Thuận từ trần ngày 
16.09.2002. Rất may mắn, Đức 
Thánh Cha Bê-nê-ñíc-tô XVI 
cho phép Hội Đồng Tòa Thánh 
Công Lý và Hoà Bình của ngài 
khởi án tuyên thánh ngày 
16.09.2007. Ngài ñã có Holy 
Card và Kinh Xin Ơn ñược Đức 
Giám Mục Giampietro Crepaldi, 
Tổng thư ký Hội Đồng Công Lý 
và Hoà Bình lúc ấy chuẩn nhận 
và cho phép phổ biến ngày 
16.09.2007. 

Theo tiến trình tuyên thánh của 
Giáo hội Công giáo Rô-ma, Đức 
cố Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê 
Nguyễn Văn Thuận ñang ở bậc 
Tôi tớ Chúa (một trong bốn bậc 
tuyên thánh: Tôi tớ Chúa, Đấng 
Đáng kính, Chân phước và 
Thánh). Ngày 16.01.2009, Hồng 
Y Agostino Valini, Giám Quản Toà 
Rô-ma ban Án lệnh chính thức 
vận ñộng thu thập những chứng 
cứ, tài liệu, tác phẩm của/về Đức 
cố Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê 
Nguyễn Văn Thuận ñể phục vụ 
cho án tuyên chân phước. Ngày 
22.10.2010, án tuyên chân 
phước cho Hồng y Phan-xi-cô Xa-
vi-ê Nguyễn Văn Thuận ñã ñược 
chính thức khởi sự. 
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Ngày 12.11.2010, hãng tin 
VietCatholic ñã ñưa tin từ ñài 
EWTN và báo ñiện tử Công 
Giáo CAN (2) về một chủng sinh 
người Việt Nam sinh ra ở Mỹ bị 
hôn mê 32 ngày và hai lần Bác 
sĩ ñã tuyên bố là chết. Nhưng 
ba mẹ chủng sinh này và chính 
thầy Giu-se ñã kêu cầu Đức 
Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê 
Nguyễn văn Thuận. Thầy Giu-se 
ñã thấy Đức Hồng Y trong thị 
kiến hai lần ñến tận giường 
bệnh thăm viếng thầy. 

Hiện tại thầy ñã bình phục hẳn. 
Văn phòng cáo thỉnh ở Rô-ma 
ñang ñòi những chứng từ minh 
chứng cho phép lạ chữa bệnh 
này. Nếu thầy Giu-se có ñủ 
bằng chứng về sự bình phục lạ 
lùng của thầy. Chắc chắn Đức 
Hồng Y sẽ ñược tuyên chân 
phước sớm. 

Linh mục Phan-xi-cô Xa-vi-ê 
Trương Bửu Diệp (3) 

Theo lời kể của Lm. Martinô 
Nguyễn Ngọc Tỏ nguyên Cha 
Sở họ ñạo Tắc Sậy, hiện ñang 
ở họ ñạo Rau Răm thuộc Giáo 
phận cần Thơ: Cha Phan-xi-cô 
Xa-vi-ê Trương Bửu Diệp sinh 
ngày 01.01.1897, ñược linh mục 
Giu-se sớm rửa tội ngày 
02.02.1897 tại họ ñạo Cồn 
Phước, làng Tấn Ðức, nay thuộc 
ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Luông, quận 
Chợ Mới, Tỉnh An-Giang. Ngày 
12.03.1946, ngài bị bắt cùng với 
trên 70 người giáo dân tại họ 
Tắc Sậy, bị lùa ñi và nhốt chung 
với bổn ñạo tại lẫm lúa của ông 
giáo Sự ở Cây Dừa. Do sự tranh 
chấp giữa các giáo phái, vì bênh 
vực quyền lợi của giáo dân, ngài 
ñã chết thay thế cho những 
người bị bắt chung. 

Ở Việt Nam và hải ngoại, cả 
lương giáo, không ai lại không 
biết cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê 
Trương Bửu Diệp. Vô số những 
phép lạ ñược truyền khẩu và 
ñược ghi chép thành văn bản. 
Việc lập án tuyên thánh cho cha 
Phan-xi-cô Xa-vi-ê có nhiều 
thuận lợi: ngài bị giết chết trong 
khi thi hành nhiệm vụ mục tử, 
ngài chết vì ñạo. Chúa ñã thực 
hiện nhiều phép lạ qua sự 
chuyển cầu của ngài. Nhiều và 
rất nhiều nhân chứng “de visu”, 
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là người thọ ơn cha. Những 
người ñã từng tiếp xúc với cha 
thời sinh tiền vẫn còn sống như 
ĐHY GBt. Phạm Minh Mẫn. 

Thời gian chuẩn bị ñã lâu, nhiều 
người ñang nức lòng và sẵn sàng 
làm chứng cũng như rộng rãi 
ủng hộ chương trình tuyên thánh 
cho cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê. 
Chương trình vinh danh cha 
Phan-xi-cô Xaviê Trương Bửu 
Diệp, vị mục tử dũng cảm ñã 
dám chết vì ñàn chiên, giống như 
Chúa Ki-tô, Thầy chí Thánh, vị 
mục tử nhân hậu, tốt lành và 
mẫu mực ñã ñến lúc chín mùi. 
Xin trao vào tay Chúa nguyện 
ước thánh thiện này. Vì không 
ñiều gì là không có thể với Thiên 
Chúa! Xin cầu nguyện và ủng hộ! 

____________  

Bài viết dựa theo:  

1. Những thông tin ñược Văn Phòng 
báo chí Vatican phổ biến ngày 
12.09.1997 nhằm cắt nghĩa những 
ñiều lệ liên quan ñến vấn ñề tuyên 
thánh ñược qui ñịnh trong Tông huấn 
Divinus Perfectionis Magister, do Đức 
Gio-an Phao-lô II ban hành ngày 
25.01.1983. 

2. “Special Problems in Canon Law III 
– Canonizations, do linh mục Roland 
Jacques, OMI. tức cha Dương Hữu 

Nhân, Giáo Sư và Khoa Trưởng Giáo 
Luật Đại Học St. Paul ở Ottawa soạn 
và dạy trong niên khoá 2007-2008. 

3. Cha Giáo Dương Hữu Nhân ñã 
có công rất lớn trong việc vận 
ñộng tuyên phong Chân Phước 
cho thầy giảng An-rê Phú Yên, 
sinh năm 1625, mà cha Nhân gọi 
là người Anh cả trong hàng các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam, chết 
ngày 26.07.1644. Đức Gio-an 
Phao-lô II ñã tuyên phong chân 
phước cho An-rê Phú Yên ngày 
05.03.2000 tại quảng trường 
Thánh Phê-rô, Rô-ma. 
(1) (x. Thư mới nhất của Cha Linh 
Giám Fr. Bede Mc Gregor ký ngày 
19.12.2010 về vận ñộng xin tuyên 
Chân phước cho Tôi Tớ Chúa là ngài 
Frank Duff Phan Đức – TLHT Legio 
Mariae số 01, 04 - 2011). 

(2)http://www.vietcatholic.net/News/Ht
ml/85193.htm 

(3)http://www.vietcatholic.net/News/Ht
ml/33082.htm 

http://hdgmvietnam.org/chan-dung-
linh-muc-viet-nam-linh-muc-
phanxico-xavie-truong-buu-
diep/507.43.13.aspx 

Kiến Thức Công Giáo, Số tháng 
02.2011, Liên Giáo Sĩ & Tu Sĩ 
Công Giáo Việt Nam tại Canada. 
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au 21 năm hôn phối, vợ tôi 
yêu cầu tôi ñưa một người 

ñàn bà khác ñi ăn và xem ciné. 
Nàng nói: “Em yêu anh nhưng 
em biết người ñàn bà kia cũng 
yêu anh và muốn có dịp ñược ñi 
chơi với anh”. 

Người ñàn bà kia mà vợ tôi 
muốn tôi ñến thăm là MẸ TÔI. 
Bà ñã goá bụa 19 năm nay, còn 
tôi vì công việc và ba ñứa con, 
tôi chỉ có thể thỉnh thoảng ñến 
thăm bà. Tối hôm ñó tôi gọi cho 
mẹ tôi và mời bà ñi ăn và xem 
ciné. Bà hỏi: “Có ñiều chi vậy?  

 

Con có khoẻ không?” Mẹ tôi là 
người thường hay nghi ngờ mỗi khi 
có cú ñiện thoại về ñêm hay một 
cuộc viếng thăm bất ngờ, ñều là 
dấu hiệu của một ñiềm xấu. 

Tôi trả lời: “Con thấy con 
sẽ rất vui ñược mời mẹ ñi chơi 
với con, chỉ có hai mẹ con mình 
mà thôi.” Mẹ tôi suy nghĩ giây 
lát rồi ñáp: “Mẹ cũng rất thích 
ñược như vậy”. 

Tối thứ Sáu ñó, sau khi tan 
sở, tôi lái xe ñến ñón mẹ tôi và 
tôi hơi hồi hộp. Khi tôi ñến nhà 

S 
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bà, tôi cũng nhận thấy mẹ tôi có 
vẻ hồi hộp về cái hẹn này. Bà ñã 
sẵn sàng với áo choàng ñể ñón 
tôi ngay cửa. Mẹ tôi ñã uốn tóc, 
và mặc bộ áo bà ñã mặc ñể ăn 
mừng lần kỷ niệm hôn nhân lần 
cuối cùng với ba tôi. 

Mẹ tôi tươi cười hớn hở, 
mặt bà rạng rỡ như thiên thần. 
Bà nói khi ngồi vào trong xe: 
“Mẹ bảo các bà bạn của mẹ, là 
mẹ sẽ ñi chơi với con trai của 
mẹ, và họ ñều thán phục. Họ 
háo hức muốn ñược nghe mẹ 
kể lại về cuộc gặp gỡ của hai 
mẹ con chúng mình”. 

Hai mẹ con tôi ñền một 
nhà hàng, mặc dầu không lịch 
sự lắm, nhưng rất sạch sẽ và 
ấm cúng. Mẹ tôi nắm lấy cánh 
tay tôi và bước vào tiệm y như 
bà là phu nhân một tổng thống. 

Sau khi ngồi vào bàn, tôi 
phải ñọc thực ñơn, vì mẹ tôi chỉ 

ñọc ñược các giòng chữ lớn. 
Sau khi tôi ñọc ñược một nửa 
danh sách các món ăn chính, tôi 
ngẩng lên và thấy mẹ tôi ñang 
nhìn tôi chăm chú. Một nụ cười 
nuối tiếc nở trên môi. 

Bà nói: “Khi con còn bé, 
mẹ thường phải ñọc cho con 
nghe thực ñơn”. Tôi trả lời: 
“Vậy thì ñã ñến lúc mẹ phải 
thoải mái, và cho con có cơ hội 
ñể ñáp trả”. 

Trong bữa ăn, chúng tôi 
nói chuyện vui vẻ, không có ñề 
tài gì ñặc biệt ngoài việc thông 
tin về những biến cố mới xảy ra 
trong ñời sống chúng tôi. Chúng 
tôi nói chuyện liên miên quên cả 
giờ ñi xem ciné. 

Khi chúng tôi trở lại căn nhà 
của mẹ tôi, bà nói: “Mẹ sẽ ñi chơi 
với con lần nữa, nhưng lần tới cho 
mẹ ñược mời con”. Tôi ñồng ý. 

Vợ tôi hỏi khi tôi về ñến 
nhà: "Làm sao? bữa hẹn của 
anh hôm nay ra sao?” Tôi ñáp: 
“Hết sức tốt ñẹp quá mức anh 
mong muốn”. 

Vài ngày sau, mẹ tôi qua 
ñời vì tại biến mạch máu não 
trầm trọng. Việc này xảy ra quá 
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ñột ngột, tôi không có dịp ñể 
làm một cái gì cho bà. 

Ít lâu sau, tôi nhận ñược 
một lá thư với một bản sao biên 
lai của nhà hàng nơi chúng tôi 
ñã dùng bữa lần trước. Đính 
kèm là miếng giấy có mấy hàng 
chữ: “Mẹ ñã trả tiền cho bữa ăn 
này. Mẹ không chắc mẹ có thể 
trở lại ñó với con; tuy nhiên mẹ 
ñã trả cho hai phần ăn - một 
cho con và phần kia cho vợ con. 
Con không thể biết ñược bữa ăn 
hôm ấy với con làm mẹ vui 
sướng và cảm ñộng thế nào. Mẹ 
yêu con, con của mẹ”. 

Vào lúc ñó, tôi mới hiểu 
thấu tầm quan trọng của việc 
nói: “CON YÊU MẸ hay ANH YÊU 
EM” và dành cho những người 
thân yêu của tôi thời gian họ 
xứng ñáng ñược sống với tôi. 

Không có gì trong ñời sống 
quan trọng hơn là gia ñình. Xin 
hãy dành cho gia ñình thời gian 
họ xứng ñáng ñược hưởng, vì 
không thể nào trì hoãn và nói 
“ñể chờ dịp khác.” 

Có người nói, phải cần 6 
tuần mới trở lại ñược bình 
thường sau khi sanh con... 
người ñó không biết rằng, một 

khi ñã làm mẹ, thì sự “bình 
thường” chỉ có ñược trong quá 
khứ mà thôi. 

Có người cho rằng khả 
năng làm mẹ là bẩm sinh... 
người ñó chưa bao giờ dắt một 
ñứa con ba tuổi ñi mua sắm. 

Có người nói làm mẹ thật 
là buồn chán... người ñó chưa 
bao giờ ngồi trong xe với một vị 
thành niên ñang lái xe với một 
bằng lái của học viên. 

Có người nói, nếu bạn là 
một người mẹ “tốt”, con cái bạn 
sẽ thành “nguời tốt”..... người 
ñó ñã yên chí rằng ñứa trẻ nào 
ra ñời cũng có kèm theo những 
chỉ dẫn và giấy cam ñoan không 
hư hại. 

Có người nói, một người mẹ 
“tốt” không bao giờ la hét... người 
ñó chưa bao giờ bước ra cửa sau, 
ñúng lúc con mình ném một trái 
banh qua cửa kính nhà bếp của 
người láng giềng. 

Có người nói không cần 
phải học hỏi ñể làm mẹ... người 
ñó chưa bao giờ kèm một ñứa 
trẻ lớp Bốn học Toán. 

Có người nói không thể 
nào yêu thương ñứa con thứ hai 
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bằng ñứa con ñầu lòng... người 
ñó có lẽ không có con. 

Có người nói có thể tìm 
ñược tất cả mọi câu hỏi về nuôi 
dưỡng con cái trong sách vở... 
người ñó chưa bao giờ có ñứa 
con nhét ñậu xanh hay cái ñinh 
ốc vào lỗ mũi hay lỗ tai của nó. 

Có người nói, ñiều khó 
khăn nhất cho người làm mẹ là 
khi ñau ñẻ và khi sanh con... 
người ñó chưa bao giờ ñứng 
xem con mình bước lên xe buýt 
ñi học lớp Mẫu Giáo ngày ñầu 
tiên, hay bước lên máy bay ñể 
ñi học “Căn Bản Quân Sự”. 

Có người nói một người 
mẹ có thể nhắm mắt làm mọi 
việc với một bàn tay bị trói sau 
lưng.... người ñó chưa bao giờ 
phải thu xếp cho bẩy em sói con 
bán bánh ngọt ñể gây quỹ. 

Có người nói, một người 
mẹ có thể hết lo âu sau khi con 
cái ñã lập gia ñình... người ñó 
không biết rằng hôn nhân lại 
tăng thêm con số con dâu và 
con rể cho người mẹ phải lo âu. 

Có người cho rằng công 
việc của một người mẹ ñã hoàn 
tất khi ñứa con cuối cùng lìa xa 

gia ñình.... người ñó chưa bao 
giờ có cháu nội hay ngoại. 

Có người cho rằng mẹ 
mình biết mình yêu bà, do ñó 
không cần phải nói ra.... người 
ñó không phải là một người mẹ. 

Xin chuyển bài này ñến tất 
cả “những người mẹ” trong ñời 
của các bạn trẻ, và cho tất cả 
những ai ñã có mẹ. 

Đây không phải chỉ dành 
riêng cho việc làm mẹ, ñây là 
việc biết tri ân tất cả mọi người 
trong cuộc ñời của các bạn khi 
các bạn còn có họ kế bên... 
không cần biết người ấy là ai � 
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hảy máu não (hay xuất huyết 
não) chiếm 40% tai biến 
mạch máu não. Riêng số liệu 

của Nhật Bản và Việt Nam thì xuất 
huyết não lại vượt trên 50% tai 
biến mạch máu não. Đó là chưa 
nói xuất huyết não hệ trọng hơn 
cả trong tai biến mạch máu não vì 
tử vong cao gấp ñôi. Bệnh khởi 
phát rất ñột ngột và dữ dội, có thể 
ngay sau lúc gắng sức về tâm lý 
và thể lực hoặc trong lúc ñang làm 
việc, sinh hoạt bình thường mà 
ñột ngột ngã gục xuống, hôn mê, 
liệt nửa người; thậm chí căn bệnh 
bộc phát ngay trong giấc ngủ hay 
khi vừa thức dậy. 

Yếu tố nguy cơ gây tai biến 
mạch máu não thường rất nhiều, 
có thể do thay ñổi lối sống hoặc 
do việc dùng thuốc, nhưng 
nguyên nhân chính vẫn do tăng 
huyết áp (chiếm 50-60%). Ở 
người trẻ, tai biến mạch máu não 
thường do dị dạng mạch máu não 
(50% số trường hợp ñược chụp 
mạch máu não có dị dạng). Ngoài 
ra phải kể ñến nguyên nhân của 
việc hút thuốc lá, cholesterol trong 
máu cao, nghiện rượu, béo phì, ít 
hoạt ñộng, phụ nữ lạm dụng 
thuốc tránh thai… Cần phải nhấn 
mạnh là ngay cả việc huyết áp 
tăng nhẹ mà không ñược ñiều trị 

C 
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ñầy ñủ cũng làm tăng nguy cơ 
chảy máu não. Lâm sàng thường 
gặp 2 thể: chảy máu nhu mô và 
chảy máu dưới màng nhện.  

1. Phân biệt chảy máu nhu mô 
não và chảy máu dưới 
màng nhện 

- Chảy máu nhu mô: hay gặp ở 
tuổi 45-50. Dấu hiệu bắt ñầu là 
ñau ñầu nhiều, ñau ñột ngột 
hay xảy ra ban ngày sau một 
gắng sức thể lực, tinh thần. 
Bệnh nhân có biểu hiện của rối 
loạn ý thức, thường suy giảm ý 
thức nhanh chóng cho ñến hôn 
mê. Đau ñầu mức ñộ bình 
thường nhưng 70 - 80% bệnh 
nhân có nôn. Nhịp thở không 
ñều, thở ngáy, mạch nhanh, 
huyết áp tăng. Trên phim 
Xquang, siêu âm thấy bờ tim 
giãn. 

- Chảy máu dưới màng nhện: 
gặp ở tuổi 20-40. Dấu hiệu bắt 
ñầu là ñau ñầu thoáng qua; 
thường phát ñột ngột kèm theo 
cảm thấy có cú ñánh trong ñầu, 
có biểu hiện thay ñổi ý thức. 
Đau ñầu thường không dữ dội, 
có thể có nôn (dưới 50%). 
Người bệnh thở kiểu 
cheynstokes, mạch nhanh có 
khi tới 100 lần/phút. Nghe tim 

không thấy gì ñặc biệt. Huyết 
áp có hoặc không ño ñược. 

2. Biểu hiện thường gặp khi bị 
xuất huyết não 

- Diễn biến bên trong: khi xảy 
ra sự vỡ ñộng mạch não, máu 
ñộng mạch bị ñẩy mạnh ra mô 

(tổ chức) não ở xung quanh, 
thành ổ chảy máu ñường kính 
thường lớn hơn 1,5cm ở thân 
não và hơn 3cm nếu ở ñại não. 
Máu ñông lại thành cục máu tụ. 
Khi có máu tụ sẽ gây ra những 
tác hại như: choán chỗ và chèn 
ép những vùng não lân cận làm 
hoại tử hoặc thiếu máu cục bộ 
mô não, có thể cả một số nhân 
não hệ trọng; làm phát triển 
trạng thái phù trong mô não; 
tiếp tục lấn chiếm và choán chỗ 
những khu vực trống, dễ xâm 
nhập, có thể ñến tận vùng nền 
não thất IV, có nhiều trung tâm 
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của các chức năng quan trọng 
cho sinh mạng. 

- Biểu hiện bên ngoài (lâm 
sàng) của xuất huyết não là ñột 
qụy như: ñang ñi hoặc ñang 
làm gì ñó bỗng nhiên nhức ñầu 
dữ dội, thường lấy tay ôm ñầu, 
bủn rủn chân tay và ngã chúi 
xuống một bên; tự nhiên nói 
khó hẳn ñi hoặc cấm khẩu; cả 
một tay và một chân cùng bên 
tự nhiên yếu hơn rồi bại dần 
hoặc nặng hơn thì liệt hẳn (bán 
thân bất toại) kèm theo liệt nửa 
mặt, vật vã, ñái dầm, ñại tiện 

không tự chủ, tăng tiết ñờm dãi 
và mồ hôi (bên liệt), nhịp thở 
không ñều, rối loạn nhịp tim và 
huyết áp, sốt. Tri giác vẫn còn 
hoặc lú lẫn (bất tỉnh nhân sự) ở 
50%, hoặc hôn mê sâu ở 25%, 
hoặc xen kẽ lúc tỉnh lúc mê ở 
25%. Bệnh kéo dài. Còn nếu 
như hồi phục nhanh chóng 
hoặc hoàn toàn thì không phải 
xuất huyết não mà chỉ là có 
thắt mạch mão - là hội chứng 
thiếu máu cục bộ não thoảng 
qua � 

 

“Xuất huyết não gặp ở nam nhiều hơn nữ. Tuổi trung bình bị 
xuất huyết não là 55. Bệnh nhẹ thường có rối loạn ý thức, lú 
lẫn… Nếu bệnh nặng chảy máu vào não nhiều, bệnh nhân hôn 
mê sâu, rối loạn nhịp thở, rối loạn nhịp tim, phần lớn tử vong 
trong vòng 48 giờ. Những bệnh nhân còn sống sau chảy máu 
não nặng thường bị di chứng nặng nề, nhiều trường hợp ở 
trong tình trạng sống thực vật và sẽ chết do bội nhiễm, suy 
kiệt. 

Có nhiều loại chảy máu khác nhau, nguy hiểm nhất là chảy 
máu bán cầu ñại não ở sâu, y học gọi lụt não thất. Biểu hiện ra 
bên ngoài là hôn mê sâu, kèm co cứng toàn thân, cơn co giật, 
ñôi khi có “nôn chất ñen” và sốt. Nếu phát hiện muộn và không 
cấp cứu kịp thời, tỷ lệ tử vong rất cao (81%). Xuất huyết não 
có xu hướng tái phát mạnh. Cho nên rất cần theo dõi sát ñể 
phòng ngừa các cơn tăng huyết áp”. 
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Mẫn Hạ  

ám tang bà cụ Hương là một 
ñám tang lớn. Từ trước ñến giờ 

trong giáo xứ này chưa ai thấy một 
ñám tang nào lại quàn xác tại nhà 
lâu ñến cả tuần như thế. Nguyên 
chuyện có cái hòm lạnh ñể quàn xác 
nghe ñã thấy lạ rồi. Nghe mọi người 
kháo nhau, ñợi cô Tuyết, con gái 
ñầu của cụ từ Hoa Kỳ về nhìn mặt 
mẹ lần cuối. Cụ Hương có hai người 
con, cô Tuyết là cả, sau cô chỉ còn 
cậu Hưng. Mẹ mới mất mấy ngày 
mà cậu Hưng trông xọp hẳn ñi. 

 Cậu thương mẹ cũng nhiều 
nhưng áy náy cũng lắm. Cậu sợ 
phải giáp mặt với chị Tuyết. Cậu 
vẫn còn nhớ như in, cách ñây hơn 
30 năm, trước khi cô Tuyết, chị của 
cậu lên ñường vượt biên, chị ñã 
kéo tay cậu ra sau vườn dặn dò. 
Chị nói chuyến ñi này lành ít dữ 
nhiều, mong cậu ở nhà trông nom 
mẹ già cẩn thận. Hai chị em sụt sùi 
mãi. Cậu nhớ lắm chứ. Dù nếu mỗi 
năm ñôi bận, chị Tuyết không gửi 
tiền, quà về giúp cậu, cậu vẫn 
chẳng vì thế mà không chăm sóc 
mẹ già. Nhưng càng nghĩ, cậu lại 
càng áy náy và bực mình với mẹ. Ở 
với con cháu, có người phụng 

dưỡng bà cụ không muốn, lại cứ 
muốn ở một mình.  

Ấy là chuyện ñã cách ñây hơn 
năm năm. Hồi trước cậu lấy vợ, sinh 
con ñẻ cái ñều ở trong căn nhà lụp 
xụp của bố mẹ tận tít cuối làng. Sau 
làm ra tiền, nội ngoại mỗi bên cho 
một ít, chị Tuyết cũng cho một ít, 
cậu mua nhà ngoài xã, tiện cho việc 
ñi lại, buôn bán của cậu mợ cũng 
như việc học hành của các cháu. 
Những tưởng bà cụ sẽ bán ngôi nhà 

Đ 
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cũ và ra ở với cậu mợ, với các cháu 
nhưng nói thế nào bà cũng không 
chịu. Cậu và chị Tuyết năn nỉ mãi, 
bà vẫn khăng khăng bảo rằng ñất 
của tổ tiên sao có thể bán. Bà nói 
bà còn khoẻ, thích ở một mình hơn. 
Hai vợ chồng cậu và chị Tuyết ñành 
chiều ý bà cụ. Bà ñã chẳng giận 
không thèm ăn cơm là gì. Thôi thì 
ñến nước này, hàng tháng chị Tuyết 
ñều gửi tiền về cho mẹ dưỡng già, 
vợ chồng cậu Hưng có bổn phận 
ghé thăm, trông nom bà cụ. Thế 
cũng tạm ổn.  

Nhưng chuyện ấy không phải là 
ñiều khiến cậu áy náy khi ñứng 
trước linh cữu của mẹ. Số là mới 
tuần trước, sau khi giao hàng về, 
gạt chân chống xe dựng trước cửa, 
vợ cậu ñã từ nhà chạy ra nói:  

- Anh chạy vào mẹ xem mẹ ra 
sao. Nghe con Xuân, bạn em ñi chợ 
về mách rằng mẹ cứ ra chợ xin 
người ta mấy thứ thiu, thối về ăn. 
Để mẹ mình như thế xấu hổ chưa?  

- Ối dào, tiền của bà bằng mấy 
của mình. Tháng nào chị Tuyết 
chẳng gửi tiền về biếu bà. Một 
mình bà ăn làm sao hết. Mà vợ 
chồng mình có xin bà gì ñâu. Tiền 
của bà, bà xài.  

- Biết thế nhưng anh cứ chạy 
vào thăm mẹ một chút xem nào!  

- Thôi ñược rồi. Mẹ con Ti thằng 
Tèo ñưa anh cái túi ñồ nghề ñể tôi 
vào sửa công tắc ñiện cho bà.  

- Tiện ñây anh chờ em chút ñể 
em múc ít thức ăn, anh mang vào 
cho mẹ luôn.  

- Mau mau ñi. Nắng quá rồi ñó.  

Khoác túi ñồ nghề, cầm cà-mên 
thức ăn, Hưng vội vàng chạy vào 
trong làng. Tội nghiệp bà cụ, ở một 
mình chắc buồn lắm. Dẫu bà có nói 
thích ở một mình, nhưng nhìn vào 
mắt mẹ, cậu Hưng biết bà mong vợ 
chồng cậu cũng như những ñứa trẻ 
nhà cậu vào thăm ñến chừng nào. 
Mỗi lần con Ti, thằng Tèo vào 
thăm, y như rằng bà ñều có quà 
cho chúng nó. Lúc thì ñồng bánh 
chưng, lúc thì túi kẹo. Còn trái cây 
thì khu vườn bà chăm có sẵn ñấy. 
Vào nhà bà ñược bà thương quý, 
mặc sức chạy nhảy là vậy, nhưng 
hai chị em ñâu hẳn lúc nào cũng ở 
trong ñó. Chúng còn phải ñi học 
không những ở trường mà còn ñi 
học thêm nữa. Chỉ có Chúa nhật là 
chúng ñược tự do vào chơi trong 
bà mãi ñến tối mịt mới về.  

Tiếng xe của cậu Hưng còn vọng 
mãi từ ñàng xa, con chó Mực ñã sủa 
vống lên chạy ra ñón. Cậu phải lên 
tiếng quát nạt con Mực ñể nó ñừng 
nhảy chồm lên làm ñổ thức ăn. Vừa 
ñi vào nhà, cậu vừa cất tiếng gọi 
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mẹ. Trong góc nhà, bà cụ Hương 
ñang nằm trên giường vội lồm cồm 
bò dậy. Cậu Hưng lên tiếng hỏi:  

- Mẹ làm sao thế?  

- Không sao, chỉ hơi mệt chút. 
Chắc trúng gió.  

- Để con ñưa mẹ ñi nhà thương.  

- Không cần ñâu, nằm nghỉ một 
lát là khoẻ ngay ấy mà.  

- Hay ñể con cạo gió cho mẹ.  

- Ừ, anh cạo gió cho mẹ một tí.  

- Con có mang chút thức ăn, vợ 
con mới nấu xong. Để con cạo gió 
xong mẹ ăn cho khoẻ.  

Cầm ñồng bạc thời xưa, thoa 
dầu gió lên lưng cụ Hương, Hưng 
bắt ñầu cạo gió cho mẹ. Cậu nhớ 
hồi trước, khi còn nhỏ, có thuốc 
thang gì ñâu, ốm ñau chỉ cạo gió là 
xong. Hồi ấy, cậu sợ cạo gió lắm. 
Mỗi lần nhìn thấy mẹ cầm ñồng bạc 
là cậu thấy như sắp bị tra tấn ñến 
nơi. Dưới những ñường cạo của 
mẹ, cậu quằn quại như ñỉa phải 
vôi. Hồi ấy bà cụ cũng khoẻ, một 
chân bà gác ngang ñùi cậu, một 
chân bà ñè ngay cổ thế là thằng 
con trai nằm im, hết cựa quậy, 
muốn la hét van vỉ gì cũng ñược.  

Bây giờ cạo gió cho mẹ, Hưng 
thấy thương tấm lưng gầy của mẹ. 
Tội nghiệp, cuộc ñời mẹ chẳng mấy 
khi vui. Lấy chồng từ năm 18 tuổi, 

mười năm sau, chồng chết trận bỏ 
mặc ba mẹ con thui thủi. Ngày chị 
Tuyết vượt biên, khi ấy khoảng ñầu 
thập niên 80, lúc chị ñã ngoài 25 tuổi, 
cụ Hương chắt bóp ñược hai lượng 
vàng nộp cho người ta ñể chị ñược 
ñi. Cuộc vượt biên trót lọt, chị ñịnh cư 
bên Hoa Kỳ và lập gia ñình tại ñó. 
Còn nhớ suốt một năm ñầu tiên 
không có tin tức gì của chị, cụ Hương 
như ngồi trên ñống lửa. Hưng biết 
mẹ có thể ñánh ñổi mọi thứ ñể có 
thể lùi lại quá khứ mà ngăn không 
cho chị vượt biên. Những câu chuyện 
về bão tố, cướp biển làm mẹ mất ăn 
mất ngủ. Cũng may, cuối cùng thì 
thư của chị cũng về tới nhà. Chị bình 
an. Hôm ấy Hưng vẫn nhớ mẹ lên 
tận xưởng mộc, chỗ cậu làm việc ñể 
xin phép cho cậu về sớm. Hai mẹ 
con ñọc ñi ñọc lại lá thư ñến mấy 
chục lần. Lâu lắm rồi cậu mới thấy 
mẹ vui như thế.  

Cạo gió xong, Hưng vội bày cơm 
cho mẹ. Bà cụ Hương ăn chừng 
nửa chén cơm, húp mấy muỗng 
canh liền bỏ. Bà nói còn mệt, 
không ăn ñược. Hưng liền nói:  

- Mẹ cố nằm nghỉ chút, con về 
ăn vội miếng cơm, thu xếp việc 
nhà, khoảng một, hai giờ con vào 
chở mẹ ñi bệnh viện. Đi giấc trưa 
thế này chắc bác sĩ người ta cũng 
ngừng tay ñi ăn cơm rồi. Sợ không 
có ai khám cho mình.  
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- Ừ! Anh cứ về ñi. Cứ làm cho 
xong việc ñi rồi vào.  

- Hay mẹ lên con chở ra nhà con 
luôn, lát ñi cho tiện.  

- Không anh cứ về ñi, mẹ còn 
chuẩn bị chút. Bụng mẹ hơi ñau 
ñau. Để mẹ "ñi cần" ñã.  

- Vậy thì mẹ nghỉ nhé, nửa tiếng 
nữa con vào.  

Nửa tiếng sau cậu Hưng chạy vào 
ñể chở mẹ ñi bệnh viện. Vào ñến 
nhà, cậu thấy mẹ nằm lả trên 
giường. Nửa chén cơm ăn lúc nãy ñã 
bị mẹ ói ra bên cạnh chân giường.  

Bà cụ Hương nằm trong bệnh 
viện ba ngày rồi mất. Bác sĩ nói bị 
ngộ ñộc thức ăn. Thêm nữa bà bị 
xuất huyết bao tử nên không cứu 
ñược. Cậu gọi ñiện thoại cho chị 
Tuyết báo tin từ khi mẹ còn nằm 
trong bệnh viện. Chị nói phải thu 
xếp công việc, nhanh lắm cũng mất 
khoảng một tuần. Vừa gọi ñiện 
thoại báo tin mẹ bệnh, sau ñó vài 
ngày cậu lại gọi ñiện thoại báo tin 
mẹ mất. Nghe xong tin ấy, chị 
Tuyết lặng ñi và bảo:  

- Cậu cứ quàn xác mẹ ñợi tôi thu 
xếp về sớm ñể gặp mẹ lần cuối. 
Mà… mà hình như vợ chồng cậu 
không chăm sóc cho mẹ ñàng 
hoàng thì phải. Tôi có bao giờ tiếc 
xót gì với vợ chồng cậu ñâu. Mẹ ơi 
là mẹ… hu… hu. 

Chị Tuyết về bất ngờ, chẳng báo 
ñể Hưng thuê xe ñi ñón. Về lần 
này, chị ñưa cả chồng và thằng con 
trai út của chị. Chị bảo ñể cháu chịu 
tang bà. Từ lúc về, ngoài chuyện 
uống nước ra, chị chẳng thèm ăn 
gì, cứ ngồi bên quan tài của mẹ. 
Đôi mắt chị lúc nào cũng ñỏ hoe, 
sưng húp. Đứa con út, lúc ñầu còn 
ngồi cạnh mẹ. Sau thấy mẹ ngồi 
lâu quá, ñành ra chơi với mấy ñứa 
con cậu Hưng. Bà con lối xóm nghe 
biết chị về, lục tục kéo sang ñọc 
kinh, viếng xác và cũng ñể hỏi han 
chia buồn cùng chị. 

Dễ chừng gần năm năm rồi, chị 
chưa về. Vài lần họ nghe cụ Hương 
bảo con Tuyết sắp về, nhưng lần 
nào chị cũng phải lỗi hẹn. Hai vợ 
chồng chị sống cũng vất vả. Anh 
chồng cũng là một thuyền nhân 
vượt biên. Hai vợ chồng lấy nhau 
và nương tựa vào nhau ñể sống. 
Nếu chỉ có vợ chồng với con cái 
không thì chẳng sao. Đàng này họ 
còn cưu mang cả gia ñình bên vợ 
lẫn gia ñình bên chồng. Vậy nên họ 
phải gồng gánh dữ lắm.  

Tiếng bà con lối xóm xầm xì 
quanh bàn nước sau khi ñọc kinh 
xong làm chị bối rối không ít. Chị 
biết họ chờ chị ñể có thể hỏi han 
ñôi ba câu. Người nhà quê vậy ñấy. 
Tình nghĩa là trên hết. Nhưng trong 
lúc này, chị ñành thất lễ vậy. Cứ ñể 
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chồng chị và vợ chồng cậu Hưng 
tiếp khách, chị chỉ muốn ngồi bên 
mẹ. Người nào yêu thương mẹ 
nhất mực, sống xa mẹ lâu năm mới 
hiểu ñược nỗi lòng của chị. Càng 
nghĩ ñến mẹ, càng thương mẹ bao 
nhiêu, chị càng giận vợ chồng cậu 
Hưng bấy nhiêu. 

Có mỗi mình mẹ già thôi, thế mà 
cũng không chăm sóc cho mẹ 
ñược. Để mẹ phải ñi nhặt nhạnh 
ngoài ñường, ăn vớ vẩn, ñể bị ngộ 
ñộc mà chết. Tiền bạc thì chị ñã gửi 
về nuôi rồi, hai vợ chồng không phải 
lo toan gì. Mẹ cần ăn, cần uống 
thuốc gì thì cứ ñi mua hộ mẹ. Có 
vậy thôi mà cũng không chăm 
ñược. Lúc hai vợ chồng cậu mua 
nhà, dẫu chẳng có tiền, hai vợ 
chồng chị cũng ñi vay người khác 
ñể cho hai em. Số vay ñó dễ ñến cả 
mấy năm sau chị mới trả hết. Thế 
mà hai vợ chồng lại không biết ơn. 
Tiền chị gửi về cho mẹ dưỡng già 
không khéo cũng bị hai vợ chồng 
này bòn rút hết thôi. Bà không cho 
hai vợ chồng cậu thì còn cho ai? 
Nghĩ ñến ñấy nước mắt chị cứ trào 
ra vì thương mẹ, vì bực vợ chồng 
cậu Hưng thất nghĩa, bất hiếu.  

Bầu khí gia ñình bà cụ Hương 
trong mấy ngày cô Tuyết về rất ảm 
ñạm. Chẳng ai nói với ai câu nào. 
Cần gì hay nói gì, chồng và ñứa con 
chị Tuyết là cầu nối. Chị Tuyết nghĩ, 

ñám tang xong là hai vợ chồng sẽ 
về ngay bên nội ở mãi Miền Tây. Ở 
ñấy chơi vài ngày, rồi vợ chồng chị 
và con sẽ về Hoa Kỳ ngay. Nhưng 
trước khi ñi, thế nào chị cũng nói 
thẳng với hai vợ chồng cậu Hưng 
một lần ñể liệu mà biết cách ăn ở.  

Đám tang cụ Hương ai cũng bảo 
rằng lớn. Lớn không có nghĩa vợ 
chồng chị Tuyết hay cậu Hưng bỏ 
tiền thuê kèn trống hay mua nhiều 
hoa tươi, vòng cườm. Nhưng chẳng 
hiểu sao bà con trong giáo xứ và cả 
những người xa lạ, không quen biết 
ñi dự thánh lễ an táng rất ñông. Họ 
nói lúc sinh thời, cụ Hương giúp ñỡ 
họ nhiều. Chẳng còn dịp nào ñể trả 
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ơn nên họ trả ơn bằng cách ñến dự 
lễ an táng, ñưa bà ra nghĩa trang 
vậy. Đang lúc bối rối, chị Tuyết cậu 
Hưng cũng chẳng hỏi han thêm. 
Chắc sinh thời, bà cụ Hương có dịp 
cho họ cái này cái nọ.  

Những tưởng chuyện cụ Hương 
hay giúp ñỡ người khác chỉ loanh 
quanh vài người biết. Nhưng 
không, trong bài giảng tiễn biệt, 
cha xứ ñã lấy cụ như là mẫu gương 
cho ñức ái Ki-tô giáo. Cha tán 
dương cụ vì tấm lòng bao dung, ñộ 
lượng. Cụ ñã không tiếc lời cầu 
nguyện và cả vật chất cho những 
công trình chung trong giáo xứ. Và 
như cha có nói, mọi người trong 
giáo xứ biết ơn cụ.  

Bài giảng của cha xứ ñã làm hai 
chị em nguôi ngoai ñi phần nào 
trước thắc mắc cụ Hương ñã làm gì 
với số tiền mà chị Tuyết thường gửi 
về. Chẳng phải chỉ có chị Tuyết 
biếu tiền cụ Hương không mà thôi. 
Lúc ít lúc nhiều, vợ chồng cậu 
Hưng cũng biếu mẹ chút ít ñể mẹ 
ăn quà, uống thuốc. Kể là không có 
gì phải bận tâm mưu sinh, thế mà 
lúc nào trông cụ cũng như nghèo 
khó lắm. Giờ mọi người ñã hiểu. 

Đám tang xem như ñã thu xếp 
tốt ñẹp. Hai chị em con cụ Hương 
làm bữa cơm mời bà con chòm 
xóm và những người phục vụ, gọi 

là ñáp nghĩa lại họ. Đang dở bữa 
cơm thì bà Hai tới. Bà là trưởng 
Huynh ñoàn Đa-minh trong giáo 
xứ, nơi cụ Hương là thành viên. 
Trên tay bà ôm hộp giấy. Bà Hai 
vào gặp riêng hai chị em cô Tuyết 
nói là có ít ñồ của cụ Hương ñể lại, 
giờ cụ mất, xin trao lại cho hai chị 
em. Mời bà Hai vào trong nhà, hai 
chị em cô Tuyết mở hộp ra, chỉ 
thấy những cuộn giấy xếp ngay 
ngắn trong ñó. Lần giở những cuộn 
giấy ra, thì thấy toàn là những tấm 
Vi Bằng Ân Nhân của rất nhiều nhà 
thờ, ñoàn thể. Trên các tấm bằng 
ñó ñều ghi tên của chị Tuyết hoặc 
của cậu Hưng. Bà Hai nói:  

- Lúc sinh thời, cụ Hương rất lo 
cho hai chị em cô. Sợ rằng các con 
mải mê làm ăn, rồi ở nơi ñất khách 
quê người, quên mất ñạo nghĩa, 
nên cụ ñành dùng cách "xin ân 
nhân" như thế này. Qua ñó như 
muốn nhờ người khác cầu nguyện 
giúp cho gia ñình của hai chị em.  

Bà con họ hàng, chòm xóm 
ñang ngồi dùng cơm ngoài sân 
chợt nghe thấy tiếng chị em cô 
Tuyết khóc vống lên:  

"Mẹ ơi…"  
 

(Hết)
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Ngày 31 tháng 03 năm 2011 

Kính gửi: Anh Dom. Mary và Đạo Binh Đức Mẹ Việt Nam, 

Xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất của Concilium. Chúng tôi hy 
vọng anh và Legio Việt Nam vẫn phát triển tốt ñẹp. Chúng tôi rất 
mong nhận ñược tin tức ñều ñặn từ Senatus. Trước ñây, chúng tôi 
có nhận 02 văn bản trong tháng 08.2010, nhưng lại không thể ñọc 
ñược. Chúng tôi hy vọng anh sẽ gửi lại theo font chữ pdf hoặc jpeg 
ñể chúng tôi có thể download dễ hơn. 

Chúng tôi cũng cảm ơn các anh qua thống kê thật ấn tượng về 
những con số ngày càng gia tăng của Hội Viên Legio Việt Nam. 
Chúng tôi ñang tiếp tục tổng hợp lại các thống kê của cả hội viên 
Legio trên toàn thế giới. Trong trường hợp Legio của Việt Nam,  
chúng tôi ñã có khá ñầy ñủ thông tin ngoại trừ chi tiết chúng tôi chưa 
ñược rõ là có bao nhiêu Praesidia và bao nhiêu Curiae trực thuộc 
Senatus? Các anh cũng ñã có 25 Comitia và 2 Regia trực thuộc. 

Với Legio Việt Nam, chúng tôi rất vui nếu các anh có thể tạo 
thêm Regia khác (ñể giảm số lượng Comitia trực thuộc Senatus). 
Nhưng ñiều này chúng tôi ñể các anh hoàn toàn quyết ñịnh sau khi 
ñã suy nghĩ cẩn thận và cầu nguyện thật nhiều. Sau ñó các anh 
hãy thông báo cho chúng tôi. 

Như các anh ñã biết năm 2011 ñánh dấu 90 năm ngày Legio 
ra ñời. Sẽ có một Thánh Lễ ñồng tế ñược tổ chức tại nhà thờ 
Francis Street Giáo Phận Dublin nơi có ñặt trụ sở Nhà Mẹ, cũng là 
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nơi giáo quyền chấp thuận cho Đạo Binh Đức Mẹ tiên khởi. Tại nơi 
ñây sẽ diễn ra một cuộc triển lãm, những buổi tọa ñàm, trình chiếu 
Slide và chiếu DVD “gặp gỡ Đạo Binh Đức Mẹ” suốt ngày. Và ở nơi 
ñây Concilium sẽ cho mời mọi người ñến vào ngày 07.09 ñể tham 
quan cuộc triển lãm và tham dự Thánh Lễ Mừng 90 năm thành lập 
Legio Mariae. Nếu các anh chị muốn có DVD này, xin hãy cho 
chúng tôi biết chúng tôi sẽ gửi cho anh chị. 

Chúng tôi cùng gửi ñến anh chị kế hoạch của Legio năm 2011 
và bức thư của cha Linh Giám Fr. Bede Mc Gregor cập nhật tiến 
trình Tuyên Chân Phước cho Ngài Frank Duff (Phan Đức). Chúng tôi 
hy vọng những lời cầu nguyện trong bức thư ñược diễn giải một 
cách dễ dàng qua ngôn ngữ của các anh, không chỉ dành riêng cho 
hội viên Legio mà còn cho tất cả những ai ñược mời gọi cầu nguyện 
ñể ñược Ngài Phan Đức Bầu Cử. Chúng tôi rất mong sẽ nhận ñược 
những báo cáo về những ơn lành ñã ñược Ngài Phan Đức Bầu Cử. 
Chúng tôi sẽ ñiền vào hồ sơ chung từ khắp nơi trên thế giới gửi về. 

Chắc các anh cũng ñã nghe biết về Đại Hội Thánh Thể ñược tổ 
chức tại Thành Phố Dublin vào tháng 06.2012. Đó là Đại Hội ñánh 
dấu 50 năm lần ñầu ñược tổ chức tại Thành Phố Dublin. Concilium 
sẽ thông báo cho toàn Thành Phố Dublin biết về tầm quan trọng của 
Đại Hội này, và sẽ phát hành bản photo những lời cầu nguyện cho 
Đại Hội Thánh Thể ñược thành công. Nước Ái Nhĩ Lan ñang rất cần 
những lời cầu nguyện ñể niềm tin ñược củng cố trên ñất nước này. 

Chúng tôi mong sớm nhận ñược tin tức của các anh. Chúng tôi 
trân trọng chúc anh và toàn thể Đạo Binh Đức Mẹ Việt Nam một 
mùa Phục  Sinh ñầy Ơn Phước. 

Trân trọng kính chào 

 

Sile Ni Chochlain. 

Ps. Anh chị có bản Tessera bằng tiếng Lào, làm ơn gửi cho 
chúng tôi 3 bản. Xin cảm ơn. 

Chúng tôi cũng cảm ơn anh ñã gửi Index Card. 
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  COMITIUM BIÊN HÒA 

Thành lập ngày 09.06.1996 tại 
Giáo phận Xuân Lộc. 

Địa bàn hoạt ñộng tông ñồ chủ 
yếu trong phạm vi 07 giáo hạt Phú 
Thịnh, Hòa Thanh, Hố Nai, Biên 
Hòa, Tân Mai, Long Thành và 
Phước Lý. Giáo phận Xuân Lộc 
hiện có 12 Giáo hạt với 3 Comitia: 
Long Khánh (2 Giáo hạt), Gia 
Phương (3 Giáo hạt), Biên Hòa (7 
Giáo hạt). 

Comitium Biên Hòa hoạt ñộng 
trong 114 giáo xứ, giáo họ biệt lập, 
14 tháng qua ñã thêm 06 Giáo xứ 
có Legio tỷ lệ 94/114 = 82,42% 
giáo xứ, giáo họ có Legio. 

* Thuận lợi: Được hai Đức Cha 
ưu ái, Quý Cha Linh giám chăm 
sóc, quý chức, ban hành giáo, giới, 
ñoàn thể, phong trào… hợp tác, 
sống hài hòa. Việc tông ñồ trôi 
chảy. Đặc biệt gần 40% quý chức, 
ban hành giáo… là hội viên Legio. 
Ban chuyên trách giới trẻ phát huy 
tác dụng tốt làm việc tập thể, có 
chương trình, có kế hoạch. 

* Khó khăn: Sức ép làm việc 
tăng ca, học thêm gây khó khăn, 
phá vỡ kế hoạch của giáo xứ, gia 
ñình, nhất là ñoàn thể. 

* Tổ chức nhân sự  

- Ban Quản Trị: Linh giám: 
Lm. Giu-se Nguyễn Đức Lục; 
Trưởng: Tô-ma Vũ Trọng Tế; 
Phó: Đa-minh Bùi Anh Sơn; Thư 
ký: Giu-se Đình Thành. Thủ 
quỹ: Đa-minh Vũ Văn Võ; PT. 
Thư ký: Đa-minh Trương Công 
Quyền và 07 Thông tín viên 
cùng Ban chuyên trách giới trẻ.  

- Đơn vị trực thuộc và nhân 
số: 17 Senior Curiae, 6 Junior 
Curiae, 260 Senior Praesidia, 79 
Junior Praesidia, 4.034 HVHĐ, 
1.420 NS, 6.659 HVTT (1.652 
BTTS, 662 BTGD) 1.677 HV Junior. 

Với 44 loại hình công tác thực 
hiện trong 488.000 giờ công tác 
của Senior và 148.000 giờ của 
Junior, ñã gặt hái ñược các 
thành quả: Giúp rửa tội 879 
người lớn và 369 trẻ em; Rửa tội 
hối tử 06 người; Giải hòa 257 
gñ; Giúp gỡ rối, hợp thưc hóa 
HN: 138 ñôi; Đem 814 em xưng 
tội rước lễ lần ñầu. Đem 389 
người nhận Bí tích TS; Đưa 645 
người bỏ PS ñến tòa HG; Tuyển 
mộ (143 HVHĐ và 78 HVTT) 
mới. Bảo vệ sự sống 25 người.  

* Phương hướng tới:   

- Đồng hành cùng Giáo phận 
trên hành trình tiến về Hồng Ân 
Kim Khánh Giáo phận và Legio 
Mariae Xuân Lộc. 
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- Tiếp tục ổn ñịnh Ban Uy viên 
các ñơn vị, ñặc biệt Curia Thiên 
An và Phú Thịnh ñể chia ñôi 
Curia này. Sau cùng chia 
Comitium Biên Hòa. 

- Tiếp tục mở các khóa tận 
hiến tại Đan viện Châu Sơn 
và tại ñịa phương. 

- Tập huấn công tác lưu trữ văn 
thư, tổ chức Văn phòng Hội ñồng 
có khoa học hành chánh hơn. 

- Đẩy mạnh công tác giới trẻ, 
thiếu niên tiến tới mỗi Curia 
Senior có 1 Curia Junior . 

- Tích cực cổ ñộng việc ñọc 5 
phút Lời Chúa, tách riêng Kinh 
Thần Vụ: vừa Sống Lời Chúa, 
vừa tăng nghĩa sĩ và bảo trợ. 

* Ý kiến Cha Linh Giám: 

 “Xin Đức Mẹ chúc lành và ban ơn 
ñể Hội ñồng thực hiện ñược 
những gì mà Chúa và Đức Mẹ 
mong ước” � 

  SENATUS VIỆT NAM THĂM 
MIỀN BẮC THÁNG 03. 2011 

Mục ñích: Chuẩn bị các ñơn vị về 
phúc trình trong kỳ họp tháng 
05.2011. 

11.03.2011 – 10g15 ñến Vinh. 

12.03.2011 – Thăm Cha Linh 
Giám Raphael Trần Xuân Nhàn tại 
giáo xứ Lộc Mỹ (nhiệm sở mới của 

cha) và toàn BQT Hội ñồng 
Comitium Vinh tại từng gia ñình. 

13.03.2011 – 09g00 họp Hội 
ñồng Comitium Vinh tại nhà thờ 
giáo họ An Hậu. Cha Linh giám 
không thể ñến tham dự vì nhằm 
ngày ngài chính thức nhận nhiệm 
sở mới. Buổi họp với 05 ñơn vị 
phúc trình, hệ quả của việc có tới 
50 Praesidia trực thuộc Comitium.  

Mặc dù Senatus ñã thành lập 
Comitium Thanh Hóa, giảm tải 
phần nào công việc, Comitium 
Vinh hiện vẫn là ñơn vị còn nhiều 
ña ñoan trong việc Quản trị vì phải 
ñảm trách ñịa bàn quá ư dài, rộng 
gồm 03 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Quảng Bình và 02 Curiae tại Laos 
(Lào). Với 20 Senior Curiae: 384 
Senior Praesidia, 4.890 HVHĐ, 
2.912 HVTT - 1 Curia Junior: 74 
Junior Praesidia với 950 em. Qua 
trao ñổi 2 P/V Senatus ñã thống 
nhất với BQT.Comitium: 

- Thành lập thêm ít là 02 Curiae cho 
các Praesidia trực thuộc. 

- Chuẩn bị nhân sự sẵn sàng ñể 
tách Comitium ngay khi tách Giáo 
phận mới. 15g00 rời Vinh – 17g00 
ñến Thanh Hóa. 

14.03.2011 14g00 họp 
Praesidium Đức Mẹ Vô Nhiễm tại 
phòng họp Legio nhà thờ Chính Tòa 
Thanh Hóa. Đã góp ý, hướng dẫn 



BẢN TIN CONCILIUM & SENATUS 

 

69 

Praesidium phương pháp ñiều hành 
buổi họp cho có hiệu quả hơn. 

17g00 họp BQT Hội ñồng 
Comitium, hướng dẫn và góp ý 
cho bản phúc trình lần thứ nhất 
của Comitium. 

15.03.2011 – 08g30 Họp Hội 
ñồng Comitium Thanh Hóa lần thứ 
06 - Diễn trình buổi họp khá sôi nổi 
trước các vấn nạn của các ñơn vị 
ñưa ra. Được sự ủy nhiệm của Cha 
Linh giám, 2 P/V Senatus ñã tham 
gia nhiều ý kiến, trả lời nhiều vấn 
nạn, nhằm giúp Comitium ngày 
càng vững vàng hơn. 

15g00 rời Thanh Hóa – 18g00 ñến 
giáo xứ Mông Hưu, Phát Diệm 
bằng xe Honda dưới trận mưa tầm 
tã, khí trời rét ñậm với 80C. 

16.03.2011 – 08g30 tại giáo xứ 
Hòa Lạc, kết hợp với BQT. 
Comitium Nam Hà (Đơn vị ñược ủy 
nhiệm chăm sóc Legio Mariae Phát 
Diệm). Thành lập Curia Tôn Đạo 
với 6 Praesidia Senior ñang hoạt 
ñộng trên ñịa bàn 03 giáo xứ: Hòa 
Lạc, Yên Vân và Phú Hậu. Buổi họp 
có sự hiện diện của cha GBt. Bùi 
Văn Kế, Linh giám Legio Mariae 
Giáo phận, Đây là Hội ñồng Curia 
thứ 03 hoạt ñộng tại Phát Diệm. 

17.03.2011 – 08g30 họp Hội 
ñồng Curia Văn Hải tại giáo xứ Cồn 
Thoi, cách Nhà thờ Phát Diệm trên 

20km. Curia hiện hiện có 10 
Praesidia ñang hoạt ñộng trên ñịa 
bàn 03 giáo xứ: Văn Hải, Cồn Thoi 
và Hợp Thành. Được thành lập 
ngày 16.12.2010 với 07 Praesidia, 
chỉ sau 03 tháng hoạt ñộng, Curia 
ñã phát triển thêm 03 Praesidia 
mới ñã nói lên lòng nhiệt thành 
ñầy tích cực của Anh Chị. Buổi họp 
có sự hiện diện của cả hai Cha Linh 
giám: cha An-tôn Đỗ Minh Hải, 
Linh giám Curia và cha GBt. Bùi 
Văn Kế, Linh Giám Legio Mariae 
Giáo phận Phát Diệm ñồng tham 
dự, nói lên sự quan tâm, chăm sóc 
ñầy ưu ái của Giáo quyền sở tại 
dành cho Legio Mariae. 

Nhìn chung, Legio Mariae Phát 
Diệm ñã có những bước chuyển 
mình ñầy ngoạn mục trong năm 
qua. Legio Mariae ñã trở lại Phát 
Diệm từ năm 2000, Curia ñược 
thành lập từ năm 2005, tới nay 
mới thể hiện ñược những bước 
tiến triển mới ñầy năng ñộng. Dự 
kiến trong thời gian 03 tháng tới, 
Phát Diệm sẽ có thêm 01 Curia 
mới, làm tiền ñề cho việc hình 
thành Comitium Phát Diệm trong 
tương lai gần. Sở dĩ Legio Mariae 
Phát Diệm có ñược những bước 
ñột phá này là nhờ: 

- Hồng ân Thiên Chúa trao ban qua 
sự ñồng hành của Đức Mẹ. 
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- Sự quan tâm, tin dùng của Đức 
Giám Mục Giáo Phận 

- Tâm tình ưu ái với tấm lòng rộng 
mở của các Cha Linh giám. 

- Lòng nhiệt thành, ñầy tích cực 
của BQT Comitium Nam Hà, từ 
ngày ñược sự ủy thác của 
Senatus (tháng 06.2010), các 
Anh chị ñã miệt mài với công 
việc, hàng tháng ñồng hành 
cùng Legio Phát Diệm, vượt qua 
bao khó khăn ñể huấn luyện, 
củng cố, quy tụ các Praesidia 
hoạt ñộng riêng lẻ, thành lập 
các Hội ñồng Curia cho Giáo 
phận. Nguyện cầu Thiên Chúa 
Tình Yêu chúc lành cho Quý Anh 
chị. – 14g00 rời Phát Diệm – 
17g00 ñến Hà Nội. 

18.03.2011 – Gặp mặt và làm 
việc với BQT. Hội ñồng 
Comitium Hà Nội về một số vấn 
ñề liên quan. Nhiệm kỳ 2008 – 
2011 sắp hết. Hội ñồng 
Comitium ñang ráo riết tìm kiếm 
nhân sự làm ứng viên cho cuộc 
bầu cử sẽ ñược tiến hành vào 
tháng 06 năm nay. Đã khuyến 
nghị Anh chị nên mở rộng, thêm 
thành viên cho BQT. nhiệm kỳ 
mới, ñể Comitium Hà Nội có ñủ 
ñiều kiện nhận lãnh thêm trách 
vụ trong tương lai. 

19.03.2011 – P/V Senatus 
tách hai hướng: 01 ñi Hưng 
Hóa, 01 ñi Hải Phòng. 

15g00 ñồng hành cùng BQT Hội 
ñồng Comitium Hà Nội ñến Sơn 
Tây gặp mặt và làm việc với 
BQT Hội ñồng Comitium Hưng 
Hóa, hướng dẫn, góp ý cho bản 
phúc trình lần thứ nhất của 
Comitium. 

20.03.2011 – Họp Hội ñồng 
Comitium Hưng Hóa – Với bản 
phúc trình của Liên Praesidia 
Đoan Hùng (ñơn vị ñược hình 
thành trong bối cảnh tự phát), 
Phái viên Senatus ñã lên tiếng 
yêu cầu ñơn vị này chấn chỉnh 
lại hàng ngũ, tổ chức và sinh 
hoạt theo ñúng qui ñịnh, nhằm 
ñem lại hiệu qủa cho hoạt ñộng 
Tông ñồ của Legio Mariae. Sau 
khi tham dự nghi thức dâng 
mình cùng Comitium, P/V 
Senatus trở về Hà Nội 

21.03.2011 – Tham dự nghi 
thức dâng mình cùng Comitium 
Hànội tại Nhà thờ Cửa Bắc. 

22.03.2011 – Cùng BQT 
Comitium Hà Nội về thăm Curia 
Bắc Giang (Curia Bắc Giang có 
19 Praesidia, hiện 03 Praesidia ở 
Bỉ, Cổ Đèo và Làng Chanh ñang 
bị chao ñảo vì những lý do nội 
bộ, còn lại 16 Praesidia vẫn hoạt 
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ñộng ñều ñặn, bình thường)   
Sau làm việc ñã thống nhất lộ 
trình: Từ nay ñến tháng 06, 
Curia Bắc Giang sẽ tách hai, làm 
tiền ñề cho Senatus thực hiện 
kế hoạch thành lập Comitium 
Cao Bắc Lạng sau này. 

23.03.2011 – Lên ñường về 
Sài Gòn, 1 P/V còn ở lại Hải 
Phòng tiếp tục công tác. 

XIN DÂNG LỜI CẢM TẠ. 

 

 
 

AI TÍN 
“Hơn lính canh mong ñợi hừng ñông, 

trông cậy CHÚA ñi, Ít-ra-en hỡi, 

bởi CHÚA luôn từ ái một niềm, 

ơn cứu chuộc nơi Ngài chan chứa”. 

(Tv 129, 7) 

Được tin Chúa gọi người thân của quý vị ñộc giả và thân hữu 

Tại Regia Nha Trang 

1. Soeur Ma-ri-a Tê-rê-sa Nguyễn Thị Kim Phụng, tu sĩ Dòng Cát 
Minh Bảo Trợ Curia Ninh Hòa.  

2. An-na Trần Thị Lành. Hội viên tán trợ (HVTT) giáo xứ Phước 
Hải, là thân mẫu anh Đặng Lợi. Thông tín viên Regia Nha 
Trang.  

3. Giu-se Trần Văn Nho, HVTT Pr. Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. 
Giáo xứ Chợ Mới.  

4. Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim Yến. HVTT dì của anh Hiền trưởng Pr. 
Đức Mẹ Trung Gian Các Ơn của giáo xứ Ngọc Thủy về nhà 
Cha ngày 10.03.2011 
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Tại Comitium H ưng Hóa 

1. Giu-se Nguyễn Văn Sĩ, 48 tuổi, về nhà Cha tháng 04.2011 

Tại Curia Kiên L ương 

1. Ma-ri-a Trần Thị Lài, về nhà Cha tháng 12.2010.  

2. Ro-sa Vũ Thị Hương, về nhà Cha tháng 11.2010.  

3. Ma-ri-a Nguyễn Thị Hiên, về nhà Cha tháng 06.2010.  

4. Anna Nguyễn Thị Phước, về nhà Cha tháng 01.2011. 

Pr. Đức Mẹ Hồn Xác Lên Tr ời, giáo x ứ Thị Nghè, Tp. HCM 

1. Giu-se Nguyễn Văn Hơn, 80 tuổi, về nhà Cha tháng 03.2011. 

Comitium Bùi Chu  

1. Cố Lm. Giu-se Trần Văn Đại, Linh giám Comitium Bùi Chu sinh 
năm 1972 về nhà Cha 9h 10 ngày 31.03.2011  

Comitium Ban Mê Thu ột 

1.  Ma-ri-a Đặng Thị Lý, sinh năm 1922 về nhà Cha 14.04.2011. 
(Thân mẫu anh Trưởng Comitium Ban Mê Thuột). 

2.  Ma-ri-a Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1934 về nhà Cha 19.04.2011 
(Thân mẫu anh thư ký Comitium Ban Mê Thuột). 

Comitium Nam Hà 

1.  An-na Nguyễn Thị Ngôn, sinh năm 1937 về nhà Cha 
20.04.2011. Curia Ý Yên. 

Curia Ch ợ Quán 

1. I-sa-ve Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1941 về nhà Cha 
09.04.2011. Prs. Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. 

Ban Thường Trực Hội Đồng Senatus Việt Nam 

thành kính phân ưu với toàn thể Tang quyến. 

Nhờ cuộc Thương khó và Phục sinh của Chúa Ki-tô, 

nguyện xin Chúa thương ban cho người thân yêu 

của quý vị sớm ñược hưởng vĩnh phúc trong nhà Cha. 


